
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hooggeachte ambassadeur, 

 

Door het schrijven van deze brief willen wij als Deputaten Kerk en Israël van de Christelijke 

Gereformeerde Kerken u en Israël laten weten dat wij diep geschokt zijn door het vreselijke 

nieuws van de afgelopen dagen. Wat zijn er een onschuldige slachtoffers gevallen, op 

onvoorstelbaar brute manieren. Wanneer we de vele verhalen horen en beelden daarbij zien 

kunnen wij geen woorden vinden om ons gevoel van verdriet, boosheid en dergelijke te 

omschrijven. Israël is in rouw is en wij rouwen met Israël mee. 

 

Als kerk weten we ons verbonden met Israël. Dat geldt zeker ook van ons deputaatschap. 

Wees ervan overtuigd dat wij voor u en de uwen bidden. Ja, wij bidden om de vrede voor 

Jeruzalem en ook voor wijsheid bij het nemen van beslissingen die genomen moeten worden. 

 

Namens het deputaatschap, 

 

 

ds. A.C. van der Wekken, voorzitter  

 

 

ds. A. Brons, secretaris 

Deputaten Kerk en Israël van de 

Christelijke Gereformeerde Kerken  

in Nederland 

 

 Secretaris A. Brons 
 Telefoon 06 5886 1186 
 E-mail aartbrons@gmail.com  

Aan zijne excellentie de heer Modi Ephraim, 
ambassadeur van Israël in Nederland 
Johann de Wittlaan 5 
2517 JR Den Haag 
 
 
Ermelo, 12 september 2023 


