Drie grote joodse feesten

De Drie grote Joodse feesten van ds. W. Silfhout laat ons zien wat Pesach, Shavoeot en Soekot voor het volk Israél
betekenden. Hierna zoekt de auteur hoe de relatie is met onze christelijke invulling van en beleving bij Pasen,
Pinksteren en ook het Loofhuttenfeest. Opmerkelijk is dat ds. Silfhout ook bij het Loofhuttenfeest wijst op een

christelijke vervulling.

Na een inzichtgevende beschrijving van
Pesach worden de overeenkomsten tussen
Pesach en Pasen opgesomd. Deze over-
eenkomsten spitsen zich toe op Goede
vrijdag. Het joodse Pesach en het christe-
lijke Pasen kunnen niet helemaal samen-
vallen. Pasen richt de schijnwerper op de
persoon en het werk van Christus, Pesach
draait om de verlossing van het volk Israél
uit Egypte.

Oogst

Shavoeot, het wekenfeest, volgt op
Pesach. Shavoeot is een verwijzing naar
de oogst. De oogst die met Pesach begon,
wordt op Shavoeot beéindigd. Later werd
dit feest in verbinding gebracht met de
wetgeving op Sinai.

Opnieuw wordt het boekje interessant
wanneer het de relatie zoekt tussen
Shavoeot en ons Pinksteren. Silfhout ziet
deze relatie wanneer de kerk de oogst,
waar het in Shavoeot om gaat, in geeste-
lijke zin beschouwt: ‘Het gaat immers om
de oogst die vanaf het Pinksterfeest wordt
binnengehaald door en voor Christus.’
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Volkomen vervulling

Spannend wordt het bij de behandeling
van de vraag of Soekot, het Loofhutten-
feest, een christelijke vervulling en in-
vulling heeft gekregen. Over het eerste is
Silfhout duidelijk. Na een boeiende uitleg
van het feest onder Israél gaat de auteur
in op de vraag of het feest een christelijke
vervulling heeft. Met Johannes 1:14 (‘Het
Woord is vlees geworden en heeft onder
ons gewoond’) kunnen we spreken van
een aanvankelijke vervulling van het Loof-
huttenfeest. Een christelijke viering van

Dagboek bij de joodse najaarsfeesten

In oktober viert Israél de grote najaarsfeesten. Deze feesten, Rosj Hasjana (Joods Nieuwjaar), Jom Kippoer (Grote Verzoendag) en Soekot
(Loofhuttenfeest), zijn verankerd in de Bijbel, maar in de kerk veelal uit het zicht verdwenen.
Al twee jaar publiceert het Centrum voor Israélstudies een digitaal dagboek bij de najaarsfeesten. De animo voor de dagboekstukjes is groot.
Het CIS heeft daarom besloten om ze dit jaar opnieuw aan te bieden. De stukjes zijn oorspronkelijk geschreven door ds. Aart Brons, van 2012
tot 2017 als Israélconsulent werkzaam in Jeruzalem. Hier en daar zijn ze licht herschreven. Afwijkend ten opzichte van de voorgaande jaren

is de toevoeging van een ‘Joodse stem’. Een Joodse theoloog is bereid gevonden om de stukjes te voorzien van pakkende citaten, extra uitleg

of een toepassing.

Albert Hoekman

het Loofhuttenfeest is er in het gedenken
van de geboorte van de Zoon van God.
Een christelijke invulling die verder voert,
ziet Silfhout niet als vruchtbaar: ‘Laat het
Loofhuttenfeest tot de tijd van de volko-
men vervulling een feest van de Joden
blijven.’ Er is nu geen gebod voor chris-
tenen om het Loofhuttenfeest te vieren
met Israél. ‘Het Loofhuttenfeest is het
feest van de volle oogst! Die volle oogst
is nog niet aangebroken, maar ligt in de
toekomst.’

Aanrader

Voor de drie feesten geldt dat het boekje
veel uitleg geeft over de achtergronden
en gebruiken. Het is echt een aanrader. In
kort bestek krijg je heel veel aangereikt.
Voor eigen verdieping, Bijbelstudie en
verdere doordenking. Veel achtergrond-
informatie vanuit de geschiedenis wordt
functioneel verwerkt.
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Het dagboek biedt geinteresseerden de mogelijkheid om 22 dagen lang (van 1 tot en met 22 oktober) te lezen over en te leren van de Bijbel-
se feesten. Wilt u meelezen? Meld u dan aan bij info@hetcis.nl. U ontvangt iedere morgen een dagboekstukje per e-mail.



