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Bij de foto op de voorpagina:

Simchat Tora - Vreugde der Wet. Gelijk na
Grote Verzoendag en het Loofhuttenfeest
wordt Simchat Tora gevierd. Nu men

zich heeft laten verzoenen met God kan,
geleid door Gods Geest die de Tora in
harten schrijft, het leven goede vrucht
voortbrengen. Daarom is Vreugde der

Wet een uitbundig feest waarbij mannen,
vrouwen en kinderen dansend de wetsrollen
ronddragen die uit de ark, de opbergkast in
de synagoge, zijn gehaald.

Op deze manier wordt de rijkdom van Gods

gave van de Tora, Gods Woord, beklemtoond.

Op de foto een jongen van dertien jaar die
Bar Mitswa (Zoon der Wet) is geworden en
die de vreugde der wet mag gaan ontdekken
en vieren.

CGK

kerk en Israél

Verbonden is een uitgave van het
deputaatschap Kerk en Israél van de
Christelijke Gereformeerde Kerken in
Nederland. Aan Verbonden ligt de visie

ten grondslag dat kerk en Israél diep en
voorgoed verbonden zijn. Het blad biedt
bezinning op kerk, Israél en jodendom en de
ontmoeting hiertussen. Het deputaatschap
is een van de partners in het Centrum

voor Israélstudies (CIS). Een door het CIS
uitgezonden Israélconsulent geeft in
Jeruzalem gestalte aan deze ontmoeting en
doet hiervan in Verbonden geregeld verslag.
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De Heilige, Hij zij gezegend, sprak:
‘Wanneer jullie mijn geboden met
vreugde bewaren, zal Ik vreugde

aan die van jullie toevoegen.
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Bron van hoop

Lieuwejan van Dalen

Wat bracht 2020 tot nu toe? Zowel Nederland als Israél kwam in de ban van COVID-19. Het is voor Nederland en Israél
de vraag hoe het najaar zal verlopen. In beide landen heeft de economie een flinke klap opgelopen. Er is echter een
belangrijk verschil met Nederland: Israél heeft een strijd te voeren op meerdere fronten.

In de afgelopen maanden heeft de wereld
via de media kennis kunnen nemen van
een aantal mysterieuze explosies in
Iraanse industriéle complexen in of bij
Teheran, Parchin, Baghershahr, Natanz,
Ahvaz en Bushehr. Hoe zijn al deze inci-
denten te verklaren?

De geruchtenmolen draait op volle toe-
ren. Iran zelf wijst - als altijd — naar Israél.
Het lijkt het erop dat vooral fabrieken

en installaties zijn getroffen die gebruikt
worden om uranium te verrijken. Zoveel
is zeker: omdat Iran al jaren dreigt met
oorlog, zal Israél alles doen wat het kan
om het nucleaire programma van Iran te
saboteren. De Joodse staat moet constant
waakzaam zijn!

Annexatie?

Ook in een ander opzicht is een span-
nende tijd aangebroken: 1 juli was de
datum waarop de Israélische regering
had aangekondigd te beginnen met het
‘annexeren’ van delen van de Westelijke
Jordaanoever. Ik schrijf annexeren tussen
aanhalingstekens omdat er verschil van
mening is over de vraag wanneer iets
precies annexatie is.

De Volkskrant (30 juni 2020) schreef over
Netanyahu'’s plannen: ‘Israél heeft al niet
veel vrienden in de regio en annexatie zal

de verhouding met de directe buurlanden
Egypte en Jordanié niet ten goede komen.
Ook de Golflanden, waarmee Israél de
afgelopen jaren, na decennia van vijand-
schap, toch een voorzichtige relatie heeft
ontwikkeld (vooral vanwege de gezamen-
lijke vijand Iran), hebben gewaarschuwd
dat zij dit niet zomaar zullen accepteren.’
Kortom: oost en west kijken mee welke
stappen Israél gaat zetten in de Pales-
tijnse gebieden en wat de impact is van
het verdrag met de Verenigde Arabische
Emiraten.

Israélzondag

Op D.V. zondag 4 oktober wordt de
jaarlijkse Israélzondag gehouden. In onze
kerken wordt expliciet aandacht gege-
ven aan het unieke volk van God. Ooit
schreef de apostel Paulus: ‘Zij zijn immers
Israélieten; voor hen geldt de aanneming
tot kinderen en de heerlijkheid en de ver-
bonden en de wetgeving en de eredienst
en de beloften. Tot hen behoren de vade-
ren, en uit hen is, wat het vlees betreft, de
Christus voortgekomen' (Rom. 9:4-5).

Dit jaar is het thema van de Israélzondag:
‘De Schrift, bron van hoop!’ Inderdaad,
Gods Woord is dé bron van hoop. Hoop
voor Israél. Hoop voor de volken. Hoop

op Gods toekomst. De Schrift is een anker

De Schrift, bron van Hoop!

Als op Simchat Tora de rol uit de Ark gehaald is, leest de Chatan Tora (Bruidegom van de Tora) het

Ark met Thorarollen

voor Joden en niet-Joden. In alle span-
nende tijden is de Schrift een houvast
gebleven. Welk gevaar of onheil er ook
dreigt, als God spreekt, is er hoop —en
hoop doet leven! «

Joodse symbolen

laatste gedeelte van Deuteronomium. Aansluitend wordt de Chatan Bereesjiet (Bruidegom van
Genesis) opgeroepen om het eerste gedeelte van Genesis te lezen. Zo wordt benadrukt dat Gods
Woord geen einde heeft! De hoop wordt levend gehouden, prachtig verwoord in Sjemot Rabba 36,3:
Het doen van de geboden schenkt vreugde, omdat het een weg ten leven is. In het doen van de
geboden ervaart een mens Gods nabijheid: ‘leder die een mitswa (gebod) verricht, is als iemand die
een licht aansteekt voor de Heilige, Hij zij gezegend, en als iemand die zijn ziel leven schenkt'. «



Gerard den Hertog

Schuld erkennen voor de jodenvervolging?

Schuld erkennen, ja dat moet, als je iets verkeerds gedaan hebt, als je ergens verantwoordelijkheid voor draagt.
Maar kunnen wij, méeten wij ook schuld erkennen voor wat zich voor onze geboorte afspeelde? We waren er

immers niet bij en we hebben het toch niet zelf gedaan?!

Het lijkt wel alsof we ineens beseffen dat de geschiedenis
geen voltooid verleden tijd is. Vorig jaar heeft koning Wil-
lem-Alexander tijdens het staatsboek aan Indonesié excuses
aangeboden voor het geweld dat van Nederlandse zijde in
voormalig Nederlands-Indié aan de inheemse bevolking tij-
dens de ‘politionele acties’ is aangedaan. Deze zomer sprak
premier Rutte bij de herdenking van de val van Srebrenica
zijn spijt uit over wat gebeurd was en riep hij op tot verzoe-
ning, waarbij hij zei dat het ‘voelde als gisteren’. In de Twee-
de Kamer werd aan premier Rutte gevraagd excuses aan te
bieden voor de rol van onze voorouders in de slavenhandel,
ook omdat die direct samenhangt met het probleem van
‘systemisch racisme’ in onze samenleving.

En de joden?

Temidden van deze hoogoplopende discussies is het betrek-
kelijk stil rond wat Joden is aangedaan tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Dat is eigenlijk vreemd, want anders dan de
slavenhandel, politionele acties en Srebrenica heeft het
zich niet ver weg afgespeeld. Joodse mannen, vrouwen en
kinderen zijn voor het oog van de Nederlandse bevolking
afgevoerd, eerst naar Westerbork en vandaar naar de vernie-
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tigingskampen. Zeker, de NS heeft recentelijk schadevergoe-
ding betaald aan nabestaanden, en er zijn overal in het land
‘struikelstenen’ aangebracht op plaatsen waar ooit Joden
woonden. Maar het antisemitisme is niet verdwenen, inte-
gendeel, het leeft weer op. Het is op zijn minst opmerkelijk
dat de schuld ten opzichte van het Joodse volk vandaag niet
zo in het centrum van de aandacht staat als al het andere
wat er vandaag speelt.

Moeten we niet schuld belijden voor wat we hebben laten
gebeuren? Ook voor hoe weinig invoelend en ook onrecht-
vaardig we als Nederland vaak zijn omgegaan met hen die
terugkeerden van hun onderduikadres of uit de vernieti-
gingskampen? Dan kunnen we denken aan hun leeggehaal-
de huizen, de van hen geroofde kunst, en niet het minst aan
het doorvretend antisemitisme.

Spijt, excuses?

Als wij in onze moderne samenleving over het verleden
spreken, wordt God niet genoemd. Dat is bepalend voor
onze omgang met historische schuld, want er zit dan niets
anders op dan dat we het als mensen zelf goed moeten zien
te maken. Het verleden kan niet ongedaan gemaakt wor-
den, maar we kunnen het aangedane onrecht en leed wel
erkennen en spijt betuigen. Wie excuses aanbiedt, moet zich
er wel van bewust zijn dat hij of zij met geld over de brug
zal moeten komen. Daarom zijn regeringen ook zo — soms
beschamend - terughoudend om dat te doen.

Dat het meteen over compensatie of ‘smartengeld’ gaat

is onvermijdelijk, want anders wordt excuses maken wel
erg goedkoop. De Nederlandse overheid kan immers geen
harten troosten. Dan blijft er eigenlijk maar één manier over
om te laten zien dat je je verantwoordelijkheid neemt, en
dat is het doen van ‘herstelbetalingen’.

Het laat intussen wel de armoede van omgaan met vragen
van schuld en verzoening buiten God om zien. De meest
klemmende vraag is of er werkelijk blijvend iets verandert.
Ons koloniale verleden ligt achter ons, en Srebrenica is ook
geschiedenis, maar antisemitisme, racisme en haat tegen
moslims zijn geenszins voltooid verleden tijd. We troosten
ons vandaag met de gedachte dat ‘de meeste mensen deu-

Holocaustmonument in Berlijn

gen’, maar wat zien we als we bij onszelf naar binnen kijken?
De ander haten gaat vanzelf, zegt de Heidelbergse Catechis-
mus, het zit in ons, omdat we zondaars zijn. Hoe confronte-
rend dat ook klinkt, heeft de Catechismus niet gelijk?

Waarom onuitroeibaar antisemitisme?

Als christelijke gemeente kijken we ook terug naar het ver-
leden, maar dan in het besef dat we als mensen leven voor
Gods aangezicht. Maakt dat verschil? Nu, om te beginnen
delen we de wereld dan niet op in mensen die ‘deugen’, en
anderen die onbegrijpelijk genoeg niet deugen. Doen we
dat wel, dan rekenen we onszelf graag tot die eerste groep,
en als je zo naar jezelf kijkt gaat het erom degenen die niet
deugen te bestrijden en liefst te laten uitsterven. Maar het
is vergeefse hoop. We vergissen ons ook in onszelf. Als God
ons niet diep van binnen tegenhoudt, waar kunnen wij zelf
dan toe komen? Wie durft echt voor zichzelf in te staan?
Bovendien, de haat tegen degene die ‘anders’ is, op welke
manier dan ook, zit er diep bij ons in. En zeker de haat tegen
het volk ‘uit Abraham gesproten’, dat de HERE heeft uitver-
koren om met dit volk alle volken van de wereld te zegenen.
Tijdens de kruistochten en in de pogroms werd wel geroe-
pen dat de woede tegen Joden voortkwam uit verontwaar-
diging over het feit dat ze Christus gekruisigd hebben, maar
dat was alleen maar een laffe dekmantel. De haat jegens het
volk Israél komt voort uit de woede dat ze Christus voort-
gebracht hebben, dat joodse apostelen met de boodschap
van de verzoening in en door Hem naar ons toe gekomen
zijn — én dat ze ook die geboden bij zich hadden, die het
ons onmogelijk maken om ‘authentiek’ onszelf te blijven en
‘autonomie’ hoog in het vaandel te voeren.

Die mens zijn wij van huis uit, en die mens kan zich dodelijk
ergeren aan de aanwezigheid van dit volk in onze samenle-
ving. Is dit volk voorwerp van Gods verkiezing, het volk van

het verbond met Abraham? En wij zouden daar van nature
buiten staan? Hoe verzin je het. Heeft dat volk een feest met
de naam 'vreugde der wet'? Dat is niet te verteren, leven is
toch ongeremd jezelf kunnen zijn, je uitleven?!

Omkeer geeft inzicht

Wanneer wij onszelf in Christus leren kennen, als mensen
wier enige hoop kan zijn dat God ons genadig is en doet de-
len in de verzoening die Christus heeft aangebracht, vinden
wij onszelf terug als in Israél ingelijfd. Onlosmakelijk ver-
bonden met dit volk van Gods ontferming. Als wij geloven
en belijden dat in de kruisiging van Jezus God verzoening
heeft gesticht, voor jood en heiden, kan het niet anders of er
gebeurt iets met ons, in ons. Het is gedaan met onze handen
in onschuld wassen, en ook met een denken over schuld en
verantwoordelijkheid dat meent dat we onze schuld kunnen
afkopen, zonder te hoeven veranderen. In Romeinen 12:1
roept Paulus — direct aansluitend op de indringende hoofd-
stukken 9 tot 11 over Gods weg met Israél - de gemeente
van Rome op zich te laten veranderen door de vernieuwing
van hun denken.

Bekering geeft inzicht, en ze is een vorm van liefhebben.
Christus roept ons op om ons in die ander te verplaatsen,
ons te realiseren wat het is hooguit een foto te hebben van
je grootouders die in de vernietigingskampen zijn omge-
bracht. Om iets mee te voelen van de pijn en het gevoel van
bedreigd zijn, al zoveel eeuwen lang, en nu opnieuw. De
weinige Joden die nog onder ons leven hebben van Gods-
wege recht op mensen die niet vergeten en niet wegkijken.
Dat is onze verantwoordelijkheid erkennen, voor God en de
mensen.

Dr. G.C. den Hertog is emeritus hoogleraar systematische
theologie aan de TUA.



contact met Jeruzalem

Albert Groothedde

Een heiden in Israel

Volgens het jodendom is de populatie op onze aardbodem bijzonder overzichtelijk:
je hebt Joden en heidenen ('gojim’). Heeft u geen Joods bloed? Verbeeldt u zich dan maar niets.

Het gebeurde niet zo lang geleden. Een van onze kinderen was
met zijn step gevallen en liet van zich horen. Een voorbijganger
ontfermde zich over onze jongste zoon en keek ondertussen
om zich heen of hij een bekende van het kind kon ontwaren.
Terwijl mijn vrouw toesnelde, klonk vanaf het balkon van een
naburige woning een schreeuw: 'Dat is een kind van die ‘gojim’
uit Holland.'

Ja u leest het goed: al stroom je over van liefde voor het Jood-
se volk, woon je in een door en door Joodse wijk en ga je naar
dezelfde supermarkt, je blijft als niet-Jood een heiden. Mooier
kan ik het niet maken.

Waar komt deze uitgesproken tegenstelling (dualisme) van-
daan? Eerder dit jaar woonde ik een lezing bij van prof. Ishay
Rosen-Zvi. Hij is als Talmoeddeskundige verbonden aan Tel-Aviv
University en deed onderzoek naar de herkomst en betekenis-
ontwikkeling van het woord 'goj’ in de Joodse theologie.

Het gros van de aanwezigen in de zaal viel onder de noemer
‘heiden’. We voelden ons dan ook gestreeld toen prof. Rosen-Zvi
zich tijdens de lezing min of meer verontschuldigde voor de
zwart-wit benadering van de mensheid binnen het Jodendom.
Totdat de bron van deze 'discriminatie’ openbaar werd...

Onderzoek

Het leek een van de onbetwiste Joods-theologische ankerpun-
ten te zijn: het onderscheid Jood-heiden. Rosen-Zvi durfde dit
uitgangspunt echter te betwijfelen en ging op onderzoek uit.
De resultaten van zijn studiezin zijn inzichtgevend.

In de bekroonde studie Goy: Israel’s Multiple Others and the
Birth of the Gentile (Oxford, 2018) laat Rosen-Zvi zien dat het

woord 'goj’ in het Oude Testament nog vrij algemeen wordt ge-
bruikt, vaak in de algemene betekenis van ‘natie’ of ‘volk’. Van
enig dualisme is nog geen sprake. Zelfs het Joodse volk wordt
een ‘heilige 'goj” genoemd (Ex. 19:6). Verder wordt het woord
niet toegepast op een individu.

Versmalling

Dit oorspronkelijk veelkleurige spoor vernauwt zich echter in
de loop van de geschiedenis. Bij de latere profeten en ook in
geschriften uit de intertestamentaire periode stuit je, volgens
Rosen-Zvi, op voorzichtige aanzetten voor een striktere dualis-
tische benadering. ‘Goj’ krijgt daarbij steeds vaker de beteke-
nis van ‘niet-jood’ of ‘heiden’.

Dit dualisme is niet altijd even strelend voor heidenen. ‘Gojim’
staan in die tijd vaak symbool voor gewelddadigheid, grofheid
en goddeloosheid. Kortom, voor alles wat een Jood niet zou
moeten zijn.

De tegenstelling Jood-heiden is door het rabbinale Jodendom
verder ingekleurd. In de Talmoed tref je zelfs een gebed aan
waar de Almachtig gedankt wordt voor het feit dat men geen
heiden is: ‘Gezegend bent U, Eeuwige, onze God, Die mij niet
geschapen heeft als een heiden’ (Tosefta Berakhot 6:18). Dit
gebed wordt door veel orthodoxe Joden dagelijks gebeden.
Ruimdenkendere Joden hebben aan het gebed — soms onder
druk van christenen — een positieve draai gegeven. Zij danken
God voor het feit dat Hij hen geschapen heeft als een Jood.

Paulus
Welke ontwikkelingen, zo vroeg prof. Rosen-Zvi zich af, hebben

Een supermarkt in Jeruzalem

eraan bijgedragen dat de veelkleurigheid en openheid uit de
Tenach is verworden tot het huidige dualisme?

Het antwoord op deze vraag vond de hoogleraar onder andere
in, jawel, het Nieuwe Testament. Stellig betoogt hij dat de
apostel Paulus een stevige impuls heeft gegeven aan het
dualistische spreken over Jood en/of heiden. Slechts een
enkele keer zou het Griekse woord voor 'goj’, ‘ethné’, in zijn
brieven algemeen vertaald kunnen worden met ‘natie’ of ‘volk’
(Rom. 1:5 en 16:4). In veruit de meeste gevallen onderstreept
de apostel met het woord 'goj’ echter het onderscheid tussen
Jood en heiden.

Rosen-Zvi gaat in op het motief dat Paulus hiervoor gehad zou
kunnen hebben. Hij wijst erop dat er door het missionaire werk
van Paulus een groeiende groep niet-Joden tot geloof kwam.
Zij waren geen Jood en hoefden ook geen Jood te worden. On-
dertussen waren ze wel onderscheiden van hun niet-gelovige
volksgenoten, bijvoorbeeld Syriérs, Romeinen of Macedoniérs.
Om deze nieuwe groep gelovigen afkomstig uit verschillende
volken als geheel te kunnen aanspreken, gebruikt Paulus de
categorie 'goj’. Een 'goj’ is bij Paulus, volgens Rosen-Zvi, een
niet-Joodse gelovige in Jezus uit de volken.

De specifieke betekenis die Paulus geeft aan het woord
‘heiden’ is door het Jodendom niet overgenomen. Het vormde
volgens Rosen-Zvi wel een extra aanzet voor het handzame
dualisme Jood-heiden. Daarbij kreeg ‘heiden’ binnen het rab-
binale jodendom de betekenis van ‘niet-jood’, ongeacht diens
verdere unieke identiteit.

Buurman

De uitkomst van het onderzoek van Rosen-Zvi is inzicht-
gevend. Immers, ook door christelijke theologen wordt het
onderscheid Jood-heiden vaak beschouwd als een gegeven.
Het onderzoekt roept echter ook vragen op: Geeft Rosen-Zvi
Paulus niet te veel eer? De openheid van het jodendom ten
opzichte van het christendom is traditioneel gering. Waarom
zouden rabbijnen een dergelijk fundamenteel begrippenpaar
‘lenen’ van een in hun ogen afvallige? En hoe overtuigend

is dat als verder blijkt dat de betekenis die zij aan het woord
‘heiden’ geven, afwijkt van de betekenis bij Paulus?

Hoe dan ook, met bovenstaande in het achterhoofd beschouw
ik het maar als een eer om in Israél, door een — overigens on-
bekende- buurman - te worden ‘weggezet’ als ‘gojim’. Daarbij
houd ik uiteraard wel de betekenis voor ogen die het woord,
volgens prof. Rosen-Zvi, bij Paulus zou hebben. «

Drs. A. Groothedde werkt voor

het Centrum voor Israélstudies
4 Centrum voor

Israél

in Jeruzalem. &
Studies

De theoloog en schrijver Andries Knevel
is als radio- en televisiepresentator
werkzaam bij de Evangelische Omroep

“Wat raakte je het diepst?” "Hoe heb je het ervaren?”. In
het licht van de gruwel lijken dit haast ongepaste vragen.
Het zijn ongepaste vragen.

Wanneer je Auschwitz bezoekt gaat het niet om jouw
emoties, om jouw ervaringen, om jouw verhalen bij te-
rugkomst. Je staat daar voor de afgrondelijkheid van het
zwaarste lijden en dus moet je zwijgen.

Ik realiseerde me dat heel sterk toen ik vorig jaar Ausch-
witz bezocht. En dat te meer wanneer je ziet dat in Krakau
allerwegen mooie tours naar de hel worden aangeboden,
soms tegen gereduceerde tarieven. Omdat je het kamp
niet individueel kon bezoeken, werden ook wij in een luxe
Mercedesbus naar Auschwitz gereden. Hoe bizar.

Ach, ik begrijp het opgewonden schoolreisjesgevoel bij de
ingang van het kamp wel. Goed dat jongeren en masse het
concentratiekamp bezoeken.

Maar ik wilde alleen gelaten worden. En naar de hemel
kijken, op de plek waar honderden, duizenden, miljoenen
gebeden naar boven zijn gezonden. Huilend, schreeuwend,
aanhoudend, soms zonder geluid.

En de hemel zweeg.

Zelfs de vraag naar de “christelijke theologie na Ausch-
witz” klinkt haast immoreel. Alsof de kerk slachtoffer is,
een probleem heeft met de uitroeiing van de Joden en
zich theologisch moet herpakken. Daar gaat het niet in de
eerste plaats om. Het gaat om hen die (mede) door ons
verraden zijn.

Moet de kerk dan zwijgen?

Ja, eerst een hele tijd wel.

Elie Wiesel, die ooit zelf in een kamp zat, schreef: "Een
theologische beschouwing van Auschwitz is zowel een
lastering voor een ongelovige als voor een gelovige”.

Maar na het zwijgen zal de kerk verder moeten. In oot-
moed en nederigheid. Want, zegt Bram van de Beek: “er
is een dogmatiek nodig die het Oude Testament serieus
neemt, en inziet dat onze God de God van Israél is”.

Want Israél blijft onze oudste broeder, niet vanwege onze
trouw, maar vanwege God. «



Een heilig volk in een beloofd land

Wie is de God van Israél? In Leviticus 19 geeft God Zelf het antwoord. Daar blijkt dat het wezen van God onlosmakelijk

verbonden is met het wezen van Gods volk: ‘Heilig moet u zijn, want Ik, de HEERE, uw God, ben heilig’ (Lev. 19:2).
Wat betekenen die woorden voor het land waarin Gods volk mag leven? Hoe kunnen de nakomelingen van Abraham,
Izak en Jakob ‘heilig zijn’ in het land dat God hen beloofd heeft?

Het woord ‘land’ (erets) komt zeven keer
voor in Leviticus 19. Twee keer betreft dit
het land Egypte (vers 34 en 36). Vijf keer
gaat het over het beloofde land Kanaan
(vers 9,23, 29 en 33). De heiligheid van
Gods volk in het beloofde land heeft iets
te zeggen over de omgang met de armen
die er wonen, de vreemdelingen die er
verblijven, de dochters die er leven en
zelfs de vruchten die er groeien.

Armen en vreemdelingen

Gods volk moet heilig omgaan met de
oogst. In Lev. 19:9-10 staat dat de akkers
en wijngaarden niet helemaal leeggehaald
mogen worden: ‘Wanneer u nu de oogst
van uw land binnenhaalt, mag u de rand
van uw akker niet helemaal afmaaien, en
wat van uw oogst is blijven liggen, magu
niet oprapen. U mag ook uw wijngaard niet

nalopen en de afgevallen druiven van uw
wijngaard niet oprapen. U moet ze voor de
arme en voor de vreemdeling achterlaten.
Ik ben de HEERE, uw God.’ Dit gebod wordt
nog enkele keren herhaald in de Thora
(Lev. 23:22, Deut. 24:19).

Gods heilige volk mag in het beloofde

land wonen, maar het goede van het

land is niet alleen voor het volk Israél.

De opbrengst van het land moet gedeeld
worden met de armen en de vreemdelin-
gen. Enerzijds gaat het hier over één groep
mensen: de kwetsbaren. Armen, vreemde-
lingen, weduwen en wezen worden vaker
in één adem genoemd. Het zijn de mensen
die het niet zelf kunnen rooien. Zij hebben
alleen een menselijk bestaan als hun naas-
tenliefde wordt betoond. Anderzijds is het
ook een ‘gemengde groep’, want vreemde-
lingen komen van buiten. Zij stammen niet

van de aartsvaders af. Toch mogen zij een
bestaan opbouwen in het beloofde land.

Beschermde status

Sterker nog: vreemdelingen in het land
moeten behandeld worden als mensen
die bij Israél horen. In Lev. 19:33-34 staat:
‘Wanneer een vreemdeling bij u in uw
land verblijft, mag u hem niet uitbuiten.
De vreemdeling die bij u verblijft, moet
voor u zijn als een ingezetene onder u.

U moet hem liefhebben als uzelf, want u
bent zelf vreemdelingen geweest in het
land Egypte. Ik ben de HEERE, uw God.’
Ook dat gebod komt vaker in de Thora
voor (Ex. 22:21, 23:9). In het beloofde land
hebben vreemdelingen een beschermde
status (Lev. 25:35, Deut. 27:19). Gods volk
mag in het land en met het land niet doen
wat het wil, want God zegt dat het land

samen luisteren

Heilig moet u zijn, want Ik, de HEERE uw God, ben heilig.’

Leviticus 19:2 (HSV).

Hem toebehoort: ‘U bent immers vreem-
delingen en bijwoners bij Mij’ (Lev. 25:23).
Het land dat beloofd is, is dus een land dat
gedeeld moet worden met vreemdelingen
omdat de Israélieten zelf ‘bijwoners’ zijn
bij de HEERE.

Vruchten

Leviticus 19 laat zien dat heiligheid zich
ook uitstrekt tot de vruchten van het land:
‘Wanneer u in het land komt en allerlei
vruchtbomen plant, moet u de vruchten
ervan als verboden beschouwen. Drie
jaar lang zullen ze voor u verboden zijn,
er mag niet van gegeten worden. Maar in
het vierde jaar zullen alle vruchten ervan
heilig zijn, tot lofzegging voor de HEERE.
Enin het vijfde jaar mag u de vruchten

ervan eten om de opbrengst ervan voor

u te vermeerderen. Ik ben de HEERE, uw

God’ (Lev. 19:23-25).

Wat een opmerkelijk gebod! Je zou ver-

wachten dat de vruchten bij aankomst in
Kanadn meteen gegeten mogen worden.

Maar er moet gewacht worden met oog-

sten en eten. Waarom? Omdat het land
‘besneden’ moet worden. De term ‘verbo-
den’ in vers 23-24 betekent letterlijk ‘zijn
voorhuid besnijden’, oftewel: onbesneden.
Er wordt dus een parallel getrokken tussen
de besnijdenis en het land. Zoals de voor-
huid niet voor de achtste dag besneden
mag worden, zo mag de vruchtopbrengst
van het land niet voor het vierde jaar
genoten en vermeerderd worden. Pas in
het vierde jaar zullen alle vruchten van het
land heilig zijn.

Zo maakt God aan Zijn volk duidelijk dat
zelfs de vijgen, druiven en dadels van het
land heilig voor Hem moeten worden. Bij
aankomst van Israél in Kanadn moeten de
vruchten door een 'tijd van onbesneden-
heid’ heen voordat ze genuttigd mogen
worden.

Dochters

In Lev. 19:29 komt het land nog twee keer
ter sprake in verband met het gevaar van
hoererij: ‘U mag uw dochter niet schenden
door haar hoererij te laten bedrijven, zo-
dat het land geen hoererij bedrijft en het
land niet met schandelijk gedrag vervuld
wordt.’ Interessant is de koppeling tussen
de mens en het land. Als de dochters van
Israél tot prostitutie worden aangezet, dan
staat het land collectief schuldig tegen-
over God.

Lieuwejan van Dalen

De begrippen ‘land’ en ‘volk’ vallen hier
bijna samen. Het land wordt verontreinigd
als Gods volk onheilig leeft. Natuurlijk is
dit verbod op hoererij niet los te zien van
de volken die al in Kanadn wonen en hun

levensstijl. Het is bekend dat de Kanaa-
nieten een vruchtbaarheidscultus hadden
waarin seksuele excessen plaatsvonden.
Bij de volken in Kanaan gingen hoererij en
afgoderij hand in hand: ‘Omdat zij al die
dingen hebben gedaan, heb Ik een afkeer
van hen’ (Lev. 19:23). De HEERE wil dat
Zijn volk zich daar verre van houdt—en
het land heiligt voor Hem.

Wat God in Leviticus 19 over het beloofde
land zegt, is onlosmakelijk verbonden met
Zijn heiligheid en die van Zijn volk. De om-
gang van de Israélieten met hun armen en
dochters, de vreemdelingen en vruchten
in het beloofde land moet heilig zijn. Een
onheilige levenswandel maakt het land
onrein in Gods ogen. «

Ds. L. van Dalen is chr. geref. predikant
te Hoogeveen

Gespreksvragen:

1. Wat heeft de Thora over Israéls omgang

met de vreemdeling in het land ons nu
nog te zeggen?

2. God zegt tegen Zijn volk Israél met
betrekking tot het land: ‘U bent
immers vreemdelingen en bijwoners
bij Mij’ (Lev. 25:23). Wat zou voor de
nieuwtestamentische gemeente en
christen daarvan de betekenis kunnen
zijn?



Joan Bonhof

We lezen elke zondag uit de Schrift, die
we hebben ontvangen vanuit Israél. We
lezen over de Messias van Israél. Je zou
kunnen zeggen dat er elke zondag een
link met Israél is. Waarom dan toch een
specifieke Israélzondag?

Israél is door God gekozen om Zijn
verbondsvolk te zijn. Uit dit volk is de
Messias gekomen. In brede stromingen
in de kerk en de theologie is lange tijd
gedacht dat de rol van Israél daarmee
uitgespeeld was. Dat de kerk in de plaats
van Israél is gekomen... Deze gedachte
heeft ertoe kunnen leiden dat Israél
werd gezien als één van de vele volken.
Nog extremer: dat Israél zelfs tegen-
stander van God zou zijn vanwege het
afwijzen van Jezus als Messias. Dit is
helaas de voedingsbodem geweest voor
vele eeuwen antisemitisme in Europa.
God heeft Zijn volk niet verstoten, ook
al spreekt Paulus over een mysterie. Er
liggen beloften in de Bijbel. Vandaag de
dag is er een levend Israél dat de Schrift
leest. We delen met hen het Oude Testa-
ment en met Messiaanse gelovigen ook
het Nieuwe Testament. We zijn verbon-
den met hen. We mogen en kunnen de
tak niet afzagen waarmee we ingeént
zijn in de olijfboom (Romeinen 11:13
e.v.). Daarom een zondag met specifiek
aandacht voor Israél.

Als we met Israél de Schrift lezen, dan
impliceert dat dat we ook naar hen willen
Luisteren. Wat leren zij uit de Schrift? Wat
heeft dat ons te zeggen? De Schrift is ook
vandaag de bron van hoop. Voor Israél.

BRON VAN HOORP!

ISRAEL
ZONDAG

Voor ons als gelovigen uit de volken.

In het door het Centrum voor Israélstu-
dies gekozen jaarthema “De Schrift, bron
van hoop!"” komt dit gezamenlijke luiste-
ren naar de Schrift tot uitdrukking.

Om dit concreet te maken starten we als
Centrum voor Israélstudies een nieuw
project tijdens de najaarsfeesten: het
“parasja-project”. Al eeuwenlang wordt
er elke sabbat een gedeelte uit de Thora
en de profeten gelezen. Denk aan Lukas
4, waar de Heere Jezus leest uit de
profeet Jesaja. De Thora (Genesis t/m
Deuteronomium) is onderverdeeld in 54
gedeeltes, ook wel parasjot genoemd.
Aan elke parasja zijn dan weer lezingen
uit de profeten gekoppeld. Vanaf de
feestdag Simchat Thora (Vreugde van de
Wet) start de synagogale Torah lezing
weer bij Genesis 1.

We hebben diverse rabbijnen beschik-
baar gevonden die ons wekelijks een
overdenking willen leveren bij de pa-
rasja van de week. Zo luisteren we heel

concreet naar het Israél van vandaag.

Een tweede reden voor het gekozen
jaarthema is het feit dat 75 jaar geleden
Auschwitz is bevrijd. Auschwitz is het
dieptepunt van de holocaust en het lijden
van het Joodse volk door de eeuwen
heen. Ds. C.P. de Boer heeft een preek-
schets geschreven over Mattheis 2:16-18
met als thema “"Hoop voor een trooste-
loze Rachel”. Ds. De Boer schrijft: “"Het
kwaad (van het antisemitisme) is niet te
verklaren”. Het is onpeilbaar, woorden
schieten tekort.

Matthels doet hier ook geen poging toe.
Wel wijst hij erop dat de Schrift is ver-
vuld. Concreet betreft dit Jeremia 31:15,
waar staat dat Rachel weent over haar
kinderen. Toch verkondigt Jeremia dat
de Heere hoop biedt voor haar nakome-
lingen. M.a.w.: waar wij zwijgen, biedt de
Schrift hoop. Zelfs in de donkerste nacht.
Deze preekschets, vindt u naast andere
schetsen en materialen voor de invulling
van de Israélzondag, op de website van
het Centrum voor Israélstudies:
www.hetcis.nl.

Ds. J.H. Bonhof is directeur van het CIS.

Centrum voor

Israél
Studies

U kunt zich aanmelden voor het parasja-
project via info@hetcis.nl. U ontvangt
dan een jaar lang wekelijks digitaal

een overdenking en reflectie n.a.v. de
parasja van de week.

Joan Bonhof

Wat doe je als je ziet dat je broeder in nood is? De apostel Paulus zag de nood in de gemeente van Jeruzalem en
hij kwam in actie. Namens een aantal gemeenten wilde hij een financiéle handreiking doen aan de gemeente in
Jeruzalem. Ook vandaag is er grote nood...

Het virus Covid-19 heeft gezorgd voor
een enorme crisis. Wereldwijd zijn mil-
joenen mensen ziek geworden. Ook in
ons land zijn vele mensen op de Inten-
sive Care terechtgekomen en duizenden
zijn overleden. In Nederland heeft de
overheid ruimhartig de portemonnee
getrokken om de maatschappelijke
(financieel-economische) gevolgen van
de coronamaatregelen te beperken. Als
je een vast inkomen hebt (behouden),
kan het lijken als of de gevolgen op dit
moment wel meevallen.

De strikte lockdown in Israél heeft grote
consequenties. Veel bedrijven en organi-
saties zijn acuut in grote nood gekomen.
Op het dieptepunt was 25 procent van
de Israéli's werkloos. Gekoppeld aan een
veel beperktere verzorgingsstaat kunt u
zich de gevolgen wel indenken... Nauwe-
lijks geld voor de primaire levensbehoef-
ten, betekent besparingen elders. Ouders
kunnen het schoolgeld soms niet meer
betalen. De allerarmsten in Israél en de
Palestijnse gebieden komen nog het
meest in de verdrukking en lijden zelfs
honger.

Lokale kerken en hulpverleningsorga-
nisaties zijn in grote financiéle nood
gekomen. De lokale bijdragen drogen op.
Maar ook veel giften uit het buitenland
vallen weg.

Yad Elie — een organisatie die onder
andere schoolmaaltijden verzorgt voor
sociaal kwetsbare Joodse en Palestijnse
kinderen — kwam opeens voor grote uit-
dagingen te staan. Een groot deel van de

Noodhulp

inkomsten viel opeens weg. En de kinde-
ren, die de ouders in economisch goede
tijden al nauwelijks konden voorzien van
goede maaltijden, waren opeens thuis. De
enige parttime betaalde kracht van Yad
Elie nam zelf ontslag om het mogelijk te
maken om toch eten bij de gezinnen thuis
te bezorgen...

Musalaha - een organisatie die activitei-
ten organiseert waar Joodse en Palestijn-
se jongeren elkaar kunnen ontmoeten en
samen een verzoeningsproces door-
maken — zag al haar outdoor events dit
seizoen gecanceld worden en daarmee de
financiering wegvallen. Er is nauwelijks
geld meer voor het personeel. Wat doe

je als je gericht bent op verzoening en

de Joodse werknemers kunnen wel enig

beroep doen op een uitkering, maar de
Palestijnse collega’s niet? Dan wil je recht
doen, maar dat kost geld dat er niet is.

Met een groot aantal Nederlandse kerken
en christelijke organisaties die actief zijn
in Israél en de Palestijnse gebieden, heeft
het Centrum voor Israélstudies de handen
ineengeslagen. In navolging van Paulus
(Romeinen 15:26) is een noodhulpactie
opgestart. Hiermee geeft het Centrum
voor Israélstudies handen en voeten aan
haar tweede kernwoord: “dienen” (naast
luisteren en getuigen).

Samen werven we fondsen voor organi-
saties in nood in Israél en de Palestijnse
gebieden. De website www.noodhulp
israel.nl is gelanceerd. Op deze website
staan de projecten die de verschillende
kerken en organisaties hebben aangedra-
gen. Voor een breed palet aan organisa-
ties worden zo fondsen geworven: van
orthodox Joodse projecten, Messiaanse
organisaties tot (protestants)christelijke
Arabische initiatieven. De verantwoorde-
lijkheid voor deze keuze ligt bij de kerk of
organisatie die hen heeft aangedragen.
Donaties kunnen algemeen worden gege-
ven, maar ook specifiek voor een project.
Alleen samen met u kunnen we onze oud-
ste broeder in deze nood helpen.

Uw bijdrage is van harte welkom! Done-
ren kan op het gezamenlijke rekening-
nummer NL56 RABO 0353 8986 00
o.v.v. Noodhulp Israél maar kan ook via
de website www.noodhulpisrael.nl.
Alvast hartelijk dank!
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Reisgids voor wie meer wil

Voor als de coronamaatregelen het weer mogelijk maken ook weer buiten Europa op vakantie te gaan, is het goed
de nieuwe reisgids Israél en de Palestijnse gebieden onder de aandacht te brengen.

De auteur, Piet van Midden, docent He-
breeuws aan de Universiteit van Tilburg
en predikant, geeft in dit reisboek een
update van de Reisgids voor de bewuste
bezoeker. In de ondertitel ‘reisgids voor
wie meer wil’ geeft hij aan dat hij de
geinteresseerde reiziger een handboek
biedt. Hij vertelt het verhaal achter al de
plaatsen die je kunt bezoeken. De ge-
schiedenis ervan wordt, waar dat moge-
lijk is, ondersteund door bijbelteksten uit
het Oude en Nieuwe Testament en gaat
hierdoor voor je leven.

Religies ontmoeten elkaar

Van de religies in Israél, zoals jodendom,
christendom, islam, Samaritanen en
Druzen, krijgt het jodendom de meeste
aandacht. De Talmoed, de bril waardoor
Joden de Bijbel lezen, is het uitgangs-
punt. Een aantal religieuze symbolen,
zoals de gebedsriemen, het gebedskleed,
de gedenkkwastjes en de mezoeza wor-
den besproken. Ook de joodse keuken en
de spijswetten krijgen grote aandacht.

Bij het christendom worden helaas alleen
de breuklijnen met het jodendom verteld.
Aan de overtuiging dat we als kerken
voorgoed verbonden zijn met Israél had
zeker ook aandacht gegeven moeten
worden. Verhelderend is de uitleg over de
Samaritanen.

Wat ga je zien?

De rondreis door het land begint bij
hoofdstuk 9 op de Olijfberg in Jeruzalem
en eindigt bij hoofdstuk 19 in het gebied
van de Filistijnen. Jaarlijks begint bij Bet-
fage op Palmzondag de grote processie,
de route die Jezus liep bij zijn intocht in

A

EN DE

PALEST NSE
GEBIEDEN

Jeruzalem. Via Getsemane en de Stefa-
nuspoort kom je dan door de Via Doloro-
sa. Hier spreekt het Evangelie.

Rond de Tempelberg en in de joodse wijk,
met de Westelijke Muur of Klaagmuur en
herbouwde Hurva-synagoge, ontdek je
hoe het christelijk geloof geworteld is in
het jodendom en deel je bij een Bar Mits-
wa viering in de vreugde van de Wet. Ook
krijg je, met een blik op de Rotskoepel,
zicht op de islam, of je hoort de oproep
tot het islamitisch gebed. In de nieuwe
stad mag je de Menora tegenover de
Knesset niet overslaan. In de gids lees je
over al de afbeeldingen die op de Menora
staan.

Het gedachtenispark Yad Vashem, gewijd
aan de Holocaust, maakt je stil. Vergeet
ook de ramen van Chagall met voorstel-
lingen betreffende de zonen van Jakob in
het Hadassaziekenhuis niet.

Buiten Jeruzalem wenkt Bethlehem, de

Kees van den Boogert

stad van David, en aan de Dode Zee Ein
(bron) Gedi (steenbok). Hier spaarde
David Sauls leven en leer je begrijpen wat
‘levend water’ is. De steenbokken sprin-
gen er nog steeds rond. Door de Negev,
op weg naar Eilat, bezoek je het graf van
Ben Goerion, zie je de schitterende natuur
van Ein Avdat en krijg je uitleg over de
betekenis van de woestijn.

In het noorden kom je in Bet Sean ogen
tekort voor de schoonheid van een Ro-
meinse stad, lacht het meer van Galilea je
toe en hoor je nog de echo van de zalig-
sprekingen die Jezus uitsprak.

Voor de joodse mystiek moet je in het
stadje Tsfad met z'n kleurrijke synagogen
zijn. En op de top van de nog besneeuwde
Hermon verlang ik terug naar het gods-
dienstige hart van Israél, Jeruzalem.

Ten slotte

Ook aan klimaat, flora en fauna en de
geschiedenis wordt aandacht besteed.

Bij de weergave van de geschiedenis van
Israél word je er door de auteur op attent
gemaakt dat een bijbelverhaal nooit
alleen historie vertelt, maar altijd ook een
boodschap doorgeeft.

Kortom, een veelzijdige en aanbevelens-
waardige gids. «

Drs. C.J. van den Boogert is onder meer
oud-Israélwerker.

N.a.v. Piet van Midden, Israél en de
Palestijnse gebieden. Reisgids voor
wie meer wil
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