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Het was zomaar een ontmoeting op straat. Leuke, enthousias-

te mensen. Oorspronkelijk komen ze uit Noorwegen. Een jaar 

of tien geleden hebben ze ‘aliya’ gemaakt (als Jood naar Isra-

el verhuisd). Deze zomer volgt er weer een verhuizing: terug 

naar Noorwegen. ‘We hebben genoeg van Israël. In dit land 

willen we onze kinderen en kleinkinderen niet laten opgroei-

en. We hebben meer dan genoeg van alle verdeeldheid.’

Israël geldt als een van de weinige landen ter wereld waar 

op het moment van schrijven alle wijzers op het corona-

dashboard in het groen staan. Veel beperkingen zijn daarom 

opgeheven. 

Dit betekent echter niet dat alles in Israël is zoals voorheen. 

De coronacrisis heeft breuklijnen in de samenleving openge-

legd die moeilijk te dichten zijn. De impact van covid-19 zal 

zich in het Heilige Land nog lange tijd laten gelden.

Ego
De eerste breuklijn heeft alles te maken met de politiek. Zelfs 

de coronacrisis kon politici er niet toe zetten hun ego’s opzij 

te schuiven omwille van het landsbelang. Te midden van de 

coronacrisis gingen de Israëli voor de vierde keer in twee jaar 

naar de stembus.

De verkiezingen draaiden ten diepste om één vraag: ben je 

voor of tegen premier Netanyahu. De uitslag legde bloot wat 

iedereen in Israël voelt: het land is tot op het bot verdeeld. 

Beide kampen zijn min of meer in evenwicht.

De kabinetsformatie lijkt een moeilijk verhaal. Het is daarom 

niet onwaarschijnlijk dat de huidige patstelling de opmaat 

vormt voor verkiezingen; opnieuw…

Begrafenis
En dan zijn er ook de sociale spanningen. Het afgelopen jaar 

werd extra zichtbaar dat er een diepe religieuze scheidslijn 

loopt door de Joods-Israëlische samenleving. Dit kan op 

lange termijn niet zonder consequenties blijven.

Het is grofweg de ultraorthodoxe gemeenschap tegenover 

de rest. Voor de ‘rest’ geldt niet dat die uitsluitend bestaat uit 

seculiere Israëli. Ook veel liberale, conservatieve of ‘gewoon’ 

orthodoxe Joden dreigen hun geduld met ultraorthodoxe 

Joden te verliezen.

De ultraorthodoxe gemeenschap maakt zo’n tien procent 

uit van de Israëlische bevolking. Deze minderheid heeft 

het zwaar voor de kiezen gehad in het afgelopen jaar. Een 

onevenredige groot deel van de coronapatiënten in de zie-

kenhuizen en van de coronadoden was afkomstig uit ultraor-

thodoxe hoek.

Dat is niet geheel toevallig. Sommige ultraorthodoxe rabbij-

nen en hun volgelingen bleven de ernst van de situatie lange 

tijd bagatelliseren en negeerden overheidsvoorschriften. 

Religieuze scholen bleven open, bruiloften werden groots 

gevierd en bij de begrafenis van een vooraanstaande rabbijn 

(hij overleed aan de gevolgen van corona) kwamen zelfs vele 

duizenden volgelingen bijeen.

Het is mogelijk te wijzen op verzachtende omstandigheden. 

Daarvoor was vooral tijdens de lockdowns een groot deel van 

de Israëli echter ongevoelig. De spanning in de samenleving 

liep hoog op. Ingezonden brieven in kranten spraken boekde-

len. En ook politici lieten zich niet onbetuigd.

Diaspora
Hoewel de religieuze breuklijn weer wat toegedekt lijkt, blijft 

het onderliggende wantrouwen groot. Terug naar het oude 

normaal zit er in Israël kortom niet in. Daarvoor is in het afge-

lopen jaar te veel gebeurd. 

Herstel van de sociale samenhang zal voor welke nieuwe Isra-

elische regering dan ook een van de prioriteiten moeten zijn. 

Immers, Joden die het leven in de diaspora verkiezen boven 

een leven in Israël: dat is een omgekeerde wereld! «
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‘We hebben genoeg van alle verdeeldheid’
Wat voor samenleving onthult zich in Israël nu de coronastofwolken langzaam optrekken?  
Hoe bereikbaar is het ‘oude normaal’ in het Heilige Land?

In het begin van mijn studieperiode heb ik naast theologie 

ook een aantal vakken politicologie gevolgd. Die opleiding 

heb ik nooit afgemaakt, maar eerlijk gezegd ben ik wel altijd 

een politieke junkie gebleven. Wat dat betreft beleef ik nu, 

in de nasleep van de verkiezingen in maart van zowel de 

Tweede Kamer in Den Haag als van de Knesset in Jeruzalem, 

gouden tijden.

Ook die laatste probeer ik van een afstand zoveel mogelijk 

te volgen. Natuurlijk is het zo dat de staat Israël in de poli-

tieke context waarin die zich nu bevindt, niet op dezelfde 

manier een plaats heeft in het christelijke belijden als 

volk en land. En toch kan ik de staat Israël niet zien als een 

gewone staat. Het is immers het thuisland van het Joodse 

volk, en daarom mag het met andere interesses en passies 

worden gezien.

Ik moet zeggen dat ik de overeenkomsten tussen beide 

landen fascinerend vind. Zowel Nederland als Israël zijn de 

verkiezingen uitgekomen met een zeer verdeeld politiek 

landschap. In beide gevallen is er een rechtse premier aan 

de macht, die al zolang regeert dat opgroeiende tieners zich 

geen ander kunnen herinneren.

Hoewel er verschillen zijn tussen de regeerstijl van Rutte 

en Netanyahu, hebben beiden eigenlijk nauwelijks échte 

uitdagers op het gebied van het leiderschap. En in beide 

landen dreigt er nu bij de coalitievorming een politieke im-

passe te ontstaan. De verwachting is immers dat noch door 

de Likoed, noch door de VVD een andere leider naar voren 

geschoven zal worden, of dat Netanyahu en Rutte vrijwillig 

zullen terugtreden.

Natuurlijk is het heel goed mogelijk dat op het moment van 

verschijnen van deze column de situatie veranderd is, maar 

nu ziet het er niet naar uit dat er op korte termijn een werk-

bare coalitie geformeerd kan worden. We gaan zien wat de 

uitkomsten van de onderhandelingen zullen worden!  

Jacco Overeem

Politieke impasses

Verbonden met de kerk van alle eeuwen 

hoor ik die vele stille stemmen schreeuwen: 

“Waar was je toen ons volk zo werd verdrukt? 

Toen wij, ontmenst, ons loden lijden leden? 

Zij ons, verwenst, ten dode strijden deden? 

Toen ons het leven rauw werd afgerukt?” 

Verbonden met het volk van alle Joden, 

gebonden aan Gods zelfde Tien Geboden, 

besef ik bevend welke schuld ons raakt. 

Gods volk, vol liefde door Hemzelf verkozen, 

vertrapt, als een volkomen waardeloze, 

kleedde de kerk vaak niet, al was het naakt. 

Verbonden met de God van het Verbond 

-die grootse en onwankelbare grond, 

Zijn wereldwijde volk wordt hier genoemd bij name- 

bid ik: Vergeef! Bedek toch deze schuld 

met Jezus’ bloed, waardoor U zeeg’nen zult 

Uw Israël, én ons én onze kinderen samen! 

Anja den Otter
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