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Veel westerse overheden hebben stevig 

ingezet op vaccineren. In diverse landen 

is de bevolking grotendeels gevaccineerd. 

Tegelijk is er rondom het coronavaccina-

tiebeleid een flinke polarisatie ontstaan. 

Je kunt gerust stellen dat er een diepe 

kloof ligt tussen voor- en tegenstanders. 

Kan die nog overbrugd worden?

Harde woorden
De huidige polarisatie is ook tot onze 

politiek doorgedrongen. Of is die daar 

juist begonnen? Volksvertegenwoordi-

gers staat lijnrecht tegenover elkaar. Bij 

elk nieuw maatregelenpakket klinken er 

in de Tweede Kamer harde woorden over 

en weer. In scherpe bewoordingen nemen 

politici afstand van elkaar. Welke uitwer-

king heeft dat op het Nederlandse volk?

Joden
Sommige politici gaan wel heel ver om 

hun punt te maken. Ze vergelijken de hui-

dige situatie van ongevaccineerden met 

die van de Joden vóór en tijdens de Twee-

de Wereldoorlog. Zo is er bijvoorbeeld 

op Twitter gezegd: ‘De ongevaccineerden 

zíjn de nieuwe joden, de wegkijkende uit-

sluiters zíjn de nieuwe nazi’s en NSB-ers.’ 

Dat is nogal een bewering: mensen die 

zich (nog) niet hebben laten vaccineren, 

zitten in eenzelfde positie als het Joodse 

volk onder Hitler en de zijnen. Klopt dat?

Mank
Voor alle duidelijkheid: ik wil en zal niet 

ontkennen dat ongevaccineerden het 

moeilijk hebben, en dat zij zich in onze ge-

polariseerde samenleving de spreekwoor-

delijke zondebok kunnen voelen. Toch kun 

je niet beweren dat ongevaccineerden de 

‘nieuwe Joden’ zijn. Waarom niet? Omdat 

de bron en het doel van de door Hitler 

beoogde Entlösung in wezen onvergelijk-

baar zijn. Antisemitisme is een eeuwenoud 

fenomeen dat – nu hier, dan daar – steeds 

weer de kop opsteekt. De Jodenhaat van 

de nazi’s was in wezen niet anders dan die 

van het volk Amalek en de Agagiet Haman. 

Daarom kun je op sommige Holocaustmo-

numenten woorden uit Deuteronomium 

25 lezen: ‘Denk aan wat Amalek u onder-

weg aangedaan heeft, toen u uit Egypte 

wegtrok (…) Vergeet het niet!’

De bron van het antisemitisme is de vorst 

van de duisternis, de vader van de leugen, 

de mensenmoordenaar. Het doel is de be-

wuste uitroeiing van één volk, Góds volk! 

Het doel is de totale vernietiging van de 

nakomelingen van Abraham, Izak en Jakob. 

De gaskamers van Auschwitz en Sobibor 

waren het verschrikkelijke eindstation 

voor 6 miljoen Joden. Daarom gaat elke 

vergelijking tussen de ongevaccineerden 

van nu en de Joden van toen mank. «

Lieuwejan van Dalen

Nieuwe Joden?

‘Covid is here to stay’, kun je horen via de media. Medici en politici breken zich het hoofd over de vraag: hoe kunnen  
we de pandemie onder controle krijgen? Beheersen is nu de inzet, want de gedachte dat we het virus de wereld uit 
kunnen krijgen, is inmiddels naar de achtergrond verdwenen. We zullen op een of andere manier moeten leren leven  
met (nieuwe varianten van) corona.

Joodse symbolen

De Tien Woorden en het Sjemá
Op de middelste zuil van de menora bij de Knesset worden twee symbolen weergegeven 

waarin het hart klopt van het Joodse geloof de eeuwen door. De Tien Woorden, geschreven 

op twee stenen tafels, door Mozes vanaf de Sinaï meegedragen. Woorden die eens gegeven 

zijn, maar die elke dag ontvangen moeten worden om ernaar te leven. Bovendien, hier afge-

beeld op bladzijde 2, het Sjemá, de liturgische belijdenis die de Joden van oudsher tweemaal 

per dag uitspreken. Deze belijdenis wordt bekrachtigd met de heel ons leven omvattende 

oproep: ‘U zult de HERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en heel uw 

vermogen’ (Deut. 6:4-7).

Amalek-monument Dick Stins, 1967
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De grote menora tegenover de Knesset
De menora werd geschonken door Groot-
Brittannië in 5716/1956. Op een inscriptie 
staat:
De menora is een symbool van het licht van 
geloof en hoop, dat het Joodse volk 4000 
jaar geleid heeft. Vaak door onderdrukking 
en martelaarschap heen in hun missie de 
godsdienst van gerechtigheid overeind 
te houden onder mensen en temidden 
van volkeren. De menora brengt de grote 
personen en gebeurtenissen uit de Joodse 
geschiedenis in herinnering.

actueel

Hoor Israël,  

de HERE is onze God,  

de HERE is één.

(Deuteronomium 6:4)
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Antisemitisme in de Nederlandse  
samenleving anno nu
Het wil maar niet wennen. Met grote regelmaat worden we opgeschrikt door antisemitische incidenten in onze 
samenleving. Ze stapelen zich inmiddels op en komen uit heel verschillende hoeken in de samenleving: een 
antisemitische muurschildering over een Feyenoordspeler die overstapt naar Ajax, antivaxxers die protesteren met 
jodensterren opgespeld en een Haagse politieke leider die de holocaust letterlijk tussen aanhalingstekens plaatst 
en er afkeurend over spreekt dat joodse organisaties daarvoor zoveel aandacht vragen

Bart Wallet

focus

Door al die anti-joodse incidenten is antisemitisme opnieuw 

een prominent thema geworden in het maatschappelijke 

debat. Daarbinnen tekenen zich twee reacties af. Enerzijds 

zijn er opinieleiders die het probleem niet herkennen en 

vinden dat er sprake is van overdrijving. Vaak zit daar een al 

dan niet uitgesproken idee achter dat joden niet zo in hun 

slachtofferrol moeten blijven hangen. Anderzijds zijn er ook 

tal van personen in het publieke debat die overal antisemitis-

me zien en vergelijkingen met de jaren dertig en de opkomst 

van nationaalsocialisme maken. Zij nemen dan ook nogal snel 

en gemakkelijk het a-woord in de mond.

Gepolitiseerd
Beide reacties zijn gevaarlijk, omdat zij er samen voor zorgen 

dat antisemitisme wordt gepolitiseerd. Het wordt een instru-

ment in politieke debatten waarmee vooral tegenstanders om 

de oren wordt geslagen. Links Nederland is er snel bij als er an-

tisemitische incidenten zich voordoen op rechts en omgekeerd 

doet rechts dat als ter linkerzijde van het politieke spectrum 

anti-joodse ontsporingen zijn vast te stellen. Maar zodra het 

binnen het ‘eigen kamp’ gebeurt, valt het opeens stil.

In zulke gevallen wordt het duidelijk dat het begrip antise-

mitisme een instrument is geworden in de eigen politieke 

strijd. Het wordt louter gebruikt om problemen bij de ander 

aan te wijzen. Van reële betrokkenheid bij degenen die door 

antisemitisme worden getroffen, de joodse bevolking, is dan 

geen sprake meer.

Dit politieke misbruik van antisemitisme maakt dat we het 

a-woord zorgvuldig moeten herijken, om het dan ook scherp 

aan te wijzen waar het daadwerkelijk voorkomt. Dat vraagt 

om een genuanceerde, verantwoorde analyse van het pro-

bleem.

Wat is antisemitisme?
De vraag stellen is gemakkelijker dan ‘m beantwoorden: wat 

is antisemitisme? Daar zijn inmiddels boekenkasten over 

volgeschreven. Heel beknopt kan gezegd worden dat het een 

gelaagd begrip is, dat dynamisch is en flexibel. Antisemitisme 

bestaat uit een verzameling van negatieve, stereotyperen-

de opvattingen, beelden en handelingen over en tegenover 

joden. Dat is in de loop van de geschiedenis, vanaf de oudheid, 

ontwikkeld en een onderdeel geworden van het Europese 

collectieve geheugen. Dat wordt overgedragen door grappen, 

liedjes, kinderboeken, tekeningen en spotprenten, via kleine 

opmerkingen tussen neus en lippen door. Dat zorgt ervoor dat 

negatieve beelden over joden van generatie op generatie vrij 

geruisloos worden overgedragen. Op onverwachte momenten 

komen die vervolgens aan de oppervlakte.

Van allerlei anti-joodse ideeën die nu voorkomen, is de his-

torische oorsprong vaak heel goed aanwijsbaar. Het idee van 

de jood als satansdienaar komt uit de late Oudheid; het idee 

dat joden geldbelust en onbetrouwbaar zijn in de handel is 

ontstaan in de Middeleeuwen; terwijl het idee dat joden een 

geheim complot hebben om de wereld te beheersen uit de 

negentiende eeuw stamt. Elk van die ideeën is de eeuwen door 

overgedragen, verder ontwikkeld en aangepast aan nieuwe 

omstandigheden. En steeds opnieuw zijn ze opgedoken.

Waarom?
Waarom duikt dat antisemitisme steeds opnieuw op? Een 

belangrijke oorzaak is dat antisemitisme een eenvoudig 

verklaringsmodel biedt voor mensen voor wie de wereld te 

ingewikkeld en complex wordt. Is er een economische crisis 

veroorzaakt door moeilijk te begrijpen financiële constructies 

rond hypotheken? Is er een nieuw virus in de wereld geko-

men op een nog onverklaarbare wijze?

Als de verklaringen van specialisten in de media te in-

gewikkeld worden of vooralsnog uitblijven, duikt vaak al 

snel antisemitisme op. De joden zitten natuurlijk achter 

de economische crisis of de pandemie. Het zijn historische 

stereotypen die dan in een nieuw jas opduiken. Die antisemi-

tische verklaring geeft direct helderheid: er is een duidelijke 

vijand en het is helder tegen wie gevochten moet worden. 

Antisemitisme geeft de persoon in kwestie zo weer grip op de 

werkelijkheid.

Waar?
Antisemitisme trekt zich weinig aan van politieke tegenstel-

lingen. Het komt zowel in de flanken ter linker- als ter rech-

terzijde van het politieke spectrum voor, op schoolpleinen in 

steden en dorpen, in oude stadswijken met veel Nederlan-

ders met een migratieachtergrond en op het ‘roomblanke’ 

platteland. Zolang het nog helder aanwijsbaar is in extreem-

rechts en -linkse flanken of bij islamitische radicalen, is het 

probleem nog te overzien. Zodra anti-joodse opmerkingen 

ook in het ‘brede midden’ gewoon gevonden gaan worden, is 

het echt zorgelijk. Vooralsnog blijkt uit de maatschappijbrede 

reacties op recente antisemitische voorvallen dat er – geluk-

kig – nog steeds een heilzaam taboe op antisemitisme rust. 

Dat is een belangrijke werende factor.

Merkwaardige combinatie
In het afgelopen decennium is wel sprake van een curieuze 

ontwikkeling op de extreemrechtse flank. Daar komt steeds 

vaker de combinatie voor van uitgesproken pro-Israël-visies 

qua buitenlandbeleid, gecombineerd met antisemitische 

ideeën als het gaat over cultuurvisie en binnenlandbeleid. 

Daarbij kan aan politieke stromingen in Hongarije en Polen 

gedacht worden, maar ook dichterbij huis aan het Nederland-

se Forum voor Democratie.

Bij deze stromingen is de achterliggende gedachte er een 

van islamofobie, waarbij Israël wordt gezien als een westerse 

voorpost in een mondiale confrontatie met de islam. On-

dertussen worden breed antisemitische complottheorieën 

verspreid, bijvoorbeeld gelinkt aan het coronavirus of aan 

de joodse filantroop George Soros. Het eigen antisemitisme 

wordt zo met pro-Israël-beleid verbloemd.

Antisemitisme anno 2021
Waar staan we nu als Nederlandse samenleving? Als we 

de huidige situatie in ogenschouw nemen is duidelijk dat 

antisemitisme zich nog vooral in de flanken bevindt, maar dat 

we moeten oppassen dat dit niet naar het brede midden van 

de samenleving kruipt. In de afgelopen anderhalf jaar zien 

we in ‘wappiekringen’ een ontzettend snelle verspreiding van 

complottheorieën, alternatieve waarheden en fakenews. Me-

nig antisemitisch stereotype wordt daarin gerecycled. Waar 

burgers de overheid gaan wantrouwen, geen goede kranten 

meer lezen en de media als bevooroordeeld wegzetten, daar 

krijgt antisemitisme al gauw een vruchtbare voedingsbodem.

Dit maakt dat we waakzaam en zorgvuldig moeten zijn. Waak-

zaam omdat we zien hoe snel complottheorieën zich kunnen 

verspreiden. Zorgvuldig door goed te blijven luisteren, het 

gesprek open te houden en de motieven van mensen te proe-

ven. Wanneer er sprake is van antisemitisme, dan moet dat 

klip en klaar worden benoemd, maar dat dient wel zorgvuldig 

en niet gemakzuchtig te gebeuren.

Betrouwbare beelden
Uiteindelijk blijft het van groot belang om in te zetten op 

het bieden van goede, betrouwbare kennis over joden, de 

Holocaust en Israël. Het volstaat niet om anti-joodse beelden 

aan te wijzen, daarvoor in de plaats moeten betrouwbare 

beelden komen. Daar ligt een belangrijke rol voor het on-

derwijs, de media, maar zeker ook de kerken. In de kerkelijke 

verkondiging en catechese komt het joodse volk naar voren 

zodra de Schriften geopend worden. Dat biedt volop aankno-

pingspunten om het gesprek aan te gaan, verkeerde beelden 

aan te wijzen en betrouwbare beelden aan te reiken. Wie de 

Schriften met open oor en hart leest, weet zich hierbij in het 

spoor van de profeten en apostelen. «

Een uitgebreidere versie van dit artikel verscheen in  

De Waarheidsvriend van 30 september 2021.

Dr. B.Th. Wallet is hoogleraar vroeg moderne en moderne  

joodse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.

Een belangrijke werende factor  
is het maatschappelijke taboe  

op antisemitisme

Joodse haakneuzen, carnaval Aalst, 2019
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Albert Groothedde

contact met Jeruzalem

Het werk van het Centrum voor Israëlstudies wordt gety-

peerd met drie kernwoorden: luisteren, dienen en getuigen. 

In een serie artikelen ga ik in op de historie, theorie en 

praktijk van het getuigen onder het Joodse volk.

In deze tweede aflevering schets ik enkele ontwikkelingen 

die de Joods-christelijke verhouding na de Tweede Wereld-

oorlog beïnvloeden en kerken stimuleren zich theologisch 

te herpositioneren.

Scharnierpunt
De Tweede Wereldoorlog geldt als een scharnierpunt in het 

denken over de relatie kerk-Jodendom, ook wat betreft het 

onderwerp Jodenzending. Twee ontwikkelingen versterken 

de behoefte tot een nieuwe positiebepaling.

Allereerst dringt onder christenen het besef door dat hun 

theologiseren mede debet is aan de massale volkerenmoord 

die in Europa heeft plaatsgevonden. 

Een tweede impuls voor een herbezinning op de christelijke 

verhouding tot het Joodse volk vormt de stichting van de 

staat Israël in 1948.

Joods onbegrip
Tegen deze achtergrond geldt als belangrijk thema in de 

naoorlogse theologische bezinning de vraag: in hoeverre is 

het Joodse volk object van zending?

Aanvankelijk is dit voor bijvoorbeeld de World Conference of 

Churches (WCC) geen vraag. In 1948, tijdens de oprichtings-

conferentie van de WCC in Amsterdam, worden de partici- 

perende kerken opgeroepen om, juist in het licht van de  

Holocaust, het zendingswerk onder Joden te intensiveren. 

Deze insteek leidt tot veel onbegrip van Joodse zijde. 

Christelijke zending wordt door veel Joden geassocieerd met 

vervolging en verdrukking. Zij vinden het onbegrijpelijk dat 

nauwelijks drie jaar na de grootste genocide ooit, de kerk 

haar zendingsactiviteiten ongegeneerd uitbreidt.

De tweewegenleer
Ook aan christelijke zijde nemen de bezwaren tegen het fe-

nomeen Jodenzending toe. Dit houdt mede verband met de 

groeiende populariteit van de zogenaamde tweewegenleer. 

Volgens aanhangers van de tweewegenleer verschilt de weg 

naar het heil voor Jood en christen.

De Duitse rabbijn Jacob Emden (1697-1776) geldt als een 

van de geestelijke vaders van de tweewegenleer. Zijn op-

vattingen zijn tot nieuw leven gebracht door onder meer de 

Joodse theoloog en filosoof Franz Rosenzweig (1886-1929). 

Volgens Rosenzweig delen Jood en christen in Gods open-

baring. De weg die God met elk van beide groepen gaat, is 

echter verschillend.

Een belangrijke consequentie van de tweewegenleer is dat 

er geen noodzaak bestaat om het Joodse volk bekend te 

maken met het Evangelie. Voor Joden zou immers gelden 

dat ze hun eigen weg hebben tot de Vader.

Hervormde Kerk 
In de decennia na de Tweede Wereldoorlog voelen kerken 

zich geroepen hun houding ten opzichte van het Joodse volk 

en de staat Israël te herformuleren. De Nederlandse Her-

vormde Kerk geldt wat dit betreft als vooruitstrevend. Dat is 

mede te danken aan de inzet van theologen als A.A. van Ruler 

(1908-1970) en H. Berkhof (1914-1995), die zich onder meer 

keren tegen de vervangingstheologie (zie aflevering 1).

Het afwijzen van de vervangingstheologie is indirect al terug 

te lezen in de Hervormde Kerkorde van 1951. Daarin wordt 

onderscheid gemaakt tussen ‘zending’ en ‘gesprek’ (art. 

Van Jodenzending naar gesprek

De laatste tijd moet ik veel denken aan de tekst uit Jesaja 

49, waar van Israël wordt gezegd dat het tot een licht voor 

alle volken zal worden gemaakt (NBV21).

Ik haast me te zeggen dat Jesaja 40-66 lastig te begrijpen is, 

en dat er wel degelijk een messiaanse vervulling van deze 

teksten is, maar toch.

Waarom ik dat dacht?

Vanwege corona.

Het is me opgevallen, en zo moeilijk is dat ook weer niet, 

dat er de laatste anderhalf jaar met heel veel interesse naar 

Israël wordt gekeken, en dan met name naar de bestrijding 

van corona.

Want Israël liep voorop in deze strijd. En de data die Israël 

ter beschikking stelde werden gretig door wetenschappers 

over de hele wereld geanalyseerd. Tot op de huidige dag.

Er zijn heel wat redenen aan te wijzen waarom Israël in de 

strijd tegen corona (nog steeds) vooroploopt.

De overheid was er snel bij met strenge, verregaande maat-

regelen en daarnaast behoort de medische wetenschap tot 

de top in de wereld.

En dus wordt door epidemiologen, virologen, biologen en 

politici met grote regelmaat naar Israël gewezen. Wat daar 

gebeurt is ons voorland; of van de successen en fouten van 

Israël kunnen we leren.

Israël dus, het land dat ons voorgaat en onderwijst in de 

bestrijding van de corona. 

En dus werden verbale reserves die vaak worden geuit wan-

neer het over Israël gaat, maar even ingeslikt.

Want Israël werd een licht voor de volken.

Nu weet ik wel dat je teksten uit het Oude Testament niet 

zomaar op onze tijd van toepassing kunt laten zijn, maar 

toch.

Ik vond de hele situatie rond corona en Israël te opvallend 

om te laten liggen.

En dus stond ik mezelf toe om af en toe te mijmeren: het zal 

toch niet waar zijn? Israël een licht voor alle volken. «

 Andries Knevel

Een licht  
voor alle volken

column

De theoloog en schrijver Andries Knevel 
was als radio- en televisiepresentator 

werkzaam bij de Evangelische Omroep

VIII/1): het eerste betreft de heidenen, het tweede het Joodse volk. 

De kerk gaat het ‘gesprek’ met Israël aan om ‘hun uit de Heilige 

Schrift te betuigen, dat Jezus de Christus is’ (art. VIII/2).

Onopgeefbaar verbonden
Deze formulering leidt in de decennia erna overigens her-

haaldelijk tot debat. Tegenstanders van Jodenzending wijzen op 

het belang van een gelijkwaardig ‘gesprek’. Voorstanders van 

Jodenzending leggen de vinger bij het woord ‘betuigen’; volgens 

hen een synoniem voor ‘zending’.

Tegenwoordig spreekt de Protestantse Kerk uit zich ‘geroepen’ te 

weten om ‘gestalte te geven aan haar onopgeefbare verbonden-

heid met het volk Israël. Als Christus-belijdende geloofsgemeen-

schap zoekt zij het gesprek met Israël inzake het verstaan van 

de Heilige Schrift, in het bijzonder betreffende de komst van het 

Koninkrijk van God’ (art. I/7).

Christelijke Gereformeerde Kerken
Ook de Chr. Geref. Kerken kennen een lange traditie van betrok-

kenheid op Israël. Sinds de jaren 1960 is namens deze kerk een 

predikant of theoloog gestationeerd in Jeruzalem. Zijn werk in 

Israël heeft het deputaatschap Kerk en Israël in 2002 onderge-

bracht bij het Centrum voor Israëlstudies (CIS).

Theologisch is er ook in de Chr. Geref. Kerken sprake van een 

heroriëntering als het gaat om hun houding ten opzichte van 

Israël. Illustratief hiervoor is de wijziging van de naam van het 

deputaatschap. De synode besluit in 2001 het ‘Deputaatschap 

voor de Evangelieverkondiging onder Israël’ om te dopen tot 

‘Deputaatschap Kerk en Israël’.

Voorgoed verbonden
In het visiedocument Voorgoed verbonden (2012) scherpt het 

deputaatschap aan hoe de kerk zich wil verhouden tot Israël. De 

deputaten benadrukken de blijvende trouw van God aan Zijn 

verbond met Israël (contra vervangingstheologie). Ook nemen zij 

afstand van de tweewegenleer: ‘Het Nieuwe Testament laat geen 

enkele ruimte voor een twee-wegenleer.’

Er wordt in het visiedocument gewezen op het belang van ont-

moeting met Joden rondom de Schriften: ‘Diep bewogen zoeken 

wij de ontmoeting met Israël en willen ons daarin voor het Evange-

lie niet schamen.’ Wat betreft de toekomst wordt verwachtingsvol 

uitgezien ‘naar het behoud van heel Israël.’ «

Dit de tweede aflevering in een serie artikelen over getuigen onder 

het Joodse volk.

Drs. A. Groothedde werkt voor  

het Centrum voor Israëlstudies 

in Jeruzalem.

Christelijke zending wordt door veel 
Joden geassocieerd met vervolging

De christelijke benadering van het Jodendom verandert na de Tweede Wereldoorlog. Een groeiend aantal kerken en 
organisaties neemt afstand van het fenomeen Jodenzending.

Het Tantur-complex, gelegen tussen Jeruzalem en Bethlehem. Dit 
rooms-katholieke instituut is in de jaren zestig opgericht om het interreli-
gieuze gesprek tussen jodendom, christendom en islam te bevorderen.
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De psalm zet in de eerste twee verzen 

breed in met ‘de hele wereld’. God is 

Schepper en Eigenaar van de aarde. Met 

Zijn scheppende kracht zorgt Hij ervoor 

dat de aarde een vaste bodem krijgt en 

bewoonbaar wordt. Van God is alles wat 

de aarde vult. We kunnen bij het vullen 

van de aarde denken aan alle planten, 

dieren en mensen, waarmee God aan het 

begin van de geschiedenis de leegte van 

de aardbodem verdreven heeft (Genesis 

1:2 en Psalm 104:24). We zouden ook 

de lijn kunnen trekken vanuit Jesaja 6:3, 

waar staat dat de aarde vol is van zijn 

heerlijkheid. Het Hebreeuwse woord voor 

vullen komt weer terug in het tweede ge-

deelte van deze Psalm in de uitdrukking 

Koning der ere (vergelijk ook Psalm 33:5 

en Habakuk 3:3). Gods heerlijkheid zal 

eenmaal weer zichtbaar de nieuwe aarde 

vervullen.

De heilige berg
Maar, zo vervolgt de psalm, in die grote 

wereld is een centrum, de berg des Heren 

genoemd (vs.3a). Deze centrale plek 

wordt als een bijzondere, als een heilige 

plaats bezongen. Je zou de vraag kunnen 

stellen: wordt met deze woorden Jeru-

zalem als de heilige plaats bedoeld? Of 

specifieker de tempelberg in Jeruzalem? 

De psalm laat deze mogelijkheden open.

De heilige berg is in de psalmen steeds 

de plek waar God is (Psalm 2, 3, 15, 48 en 

99). Deze berg wordt ook aangeduid met 

de naam Sion, vaak uitgelegd als de plek 

waar God woont (Psalm 9, 74, 76, 132 en 

135). Ook in de profeten ontdekken we 

de verbindingen met Sion en Jeruzalem 

als het gaat om Gods heilige berg (o.a. 

Jesaja 8:18, 27:13 en 56:7, Joël 2:1, 3:17). 

De plek die al diep in het Oude Testament 

was aangewezen aan Abraham als offer-

plaats (Genesis 22:14).

Toch kunnen we de uitdrukking ‘berg des 

Heren’ breder duiden. Er is in de Bijbel 

vaker een parallel tussen hoger gelegen 

plekken en dichter bij God komen. De 

plaats waar God is, is daarmee direct ook 

een heilige plaats. Denk aan de ontmoe-

ting die Mozes had op de berg Horeb bij 

de brandende braamstruik (Exodus 3:1). 

Ook deze plek wordt aangeduid als de 

berg Gods (Exodus 4:27, 18:5 en 24:13), 

ook berg des Heren genoemd (Numeri 

10:33). In het Nieuwe Testament lezen 

we dat de berg waarop Mozes en Elia een 

ontmoeting met Jezus hebben, ook de 

‘heilige berg’ genoemd wordt (2 Petrus 

1:18).

Naderen
De psalm maakt vervolgens duidelijk dat 

deze bijzondere plaats vraagt om een 

voorbereide nadering. Oprechte houding 

is vereist. Niet zozeer omdat de grond, 

de bodem bijzonder is. Maar omdat het 

gaat om de nadering van de Heilige zelf. 

Regelmatig worden de mensen eraan her-

innerd en zelfs gewaarschuwd dat je God 

niet onnadenkend moet naderen. Bij de 

Godsopenbaring in de Sinaï wordt dit be-

nadrukt (Exodus 19:21-25). Ook de hele 

bouw en de opzet van de tabernakel en 

de tempel lieten dit voelen. Deze woor-

den van voorbereiding en bewustwording 

hebben een sterke overeenkomst met 

Psalm 15. Maar Psalm 24 laat de woorden 

van nadering voorafgaan door de  verzen 

over de hele wereld en sluit af met de 

woorden over de poorten die de grote 

Koning mag binnenhalen.

Gezegende ontmoeting
Deze woorden kunnen ons zwaar vallen 

als we deze gelovig overdenken. Want 

wie van ons is altijd zuiver van hart en 

handen? Wie voldoet aan deze voorwaar-

den? Gelukkig mogen we als gemeente 

van Christus wijzen op het offer van 

Christus dat Hij volbracht heeft. Hij alleen 

is waardig. En door Hem mogen we God 

naderen en Hem zelfs aanroepen als onze 

hemelse Vader. Gezegend worden zij die 

God oprecht naderen. Die het ook bij 

Hem alleen zoeken. Zij worden in deze 

psalm aangeduid als Jakob. Dat is hier, 

zoals op zoveel plekken in de psalmen, 

synoniem met Israël. Het hoogtepunt van 

de wereld, en het hoogste doel van dit 

leven is daar, waar je tot de ontmoeting 

met de levende HERE mag komen en Zijn 

zegen mag ontvangen.

Hoge poorten
Het laatste stuk van Psalm 24 gaat over 

poorten die hun hoofd omhoog moeten 

houden. Wat zou dat kunnen betekenen? 

Mij is verteld dat de ingang van de Ge-

boortekerk in Bethlehem bewust klein en 

laag gehouden is. Iedereen, ook koningen 

moeten bukken om binnen te kunnen 

komen. Uiteraard het beeld van nadering 

in nederigheid.

In deze psalm wordt gesproken over 

poorten die juist groter moeten worden 

gemaakt. Het gebeurde ook wel eens dat 

een koning of keizer die een stad binnen 

wilde gaan, niet van zijn rijtuig af wilde 

stappen, maar het bevel gaf om een gat 

te hakken in de poort, zodat hij ‘hoog’ kon 

blijven zitten. Hier worden de poorten 

opgeroepen om zelf hun bogen groter 

te maken, omdat de heerlijkheid van de 

grote Koning dat vraagt. God hoeft niet te 

bukken om binnen te gaan. In de geschie-

denis werden poorten voor de koningen 

die overwinnend van de strijd terugkwa-

men ook groter gemaakt om zo de grote 

buit binnen te brengen en samen de over-

winning te vieren. In deze psalm wordt de 

HERE geprezen als de krachtige Held, die 

als overwinnaar binnen mag gaan.

Alleen de HERE
Bij het binnengaan van de Here in de stad 

is door sommige uitleggers wel gedacht 

Gespreksvragen: 

1.  �Wat zegt het ons dat de hele wereld 

van God is? 

2.  �Wat zou bedoeld kunnen worden met 

de uitdrukking ‘de berg des HEREN’?

3.  �Er zijn er die vanuit Psalm 24 

ook verbindingen leggen met de 

Hemelvaart van de Here Jezus. Kun 

je dat begrijpen? Of denk je bij deze 

psalm eerder aan Jezus wederkomst? 

4.  �Kennen wij ook momenten van 

voorbereiding en bezinning op de 

ontmoeting met God? Kun je daar 

voorbeelden van geven rond de 

zondagse eredienst, maar ook uit je 

dagelijkse leven?

Wie mag de berg des Heren beklimmen,

wie mag staan in zijn heilige stede?

(…)

Heft, poorten, uw hoofden omhoog,

en verheft u, gij aloude ingangen,

opdat de Koning der ere inga.

Psalm 24: 3, 7 (vert. NBG 1951)

Frank Meijer

aan het moment van het binnendragen 

van de ark in Jeruzalem (2 Sam. 6 en 1 

Kron. 15). Omdat David als dichter ge-

noemd wordt, is deze uitleg te begrijpen. 

Ook worden de woorden in de Joodse 

uitleg verbonden aan zijn zoon. Koning 

Salomo beseft de grootheid van God. Als 

hij klaar is met de bouw van de tempel 

gaat hij in gebed en spreekt zijn verwon-

dering erover uit dat God op aarde zou 

willen wonen. Zelfs de grootste hemel is te 

klein…, laat staan dit huis dat ik gebouwd 

heb… (1 Koningen 8:27 en 2 Kronieken 

6:18). Beide verklaringen benadrukken 

dat niet David of Salomo de grote Koning 

is, maar alleen de HERE alle eer toekomt. 

Die de grote overwinning zal vieren. Wat 

een voorrecht voor de inwoners van die 

heilige plaats om dit samen met Hem te 

mogen doen. «

Ds. F.H. Meijer is chr. geref. predikant en 

deputaat Kerk en Israël

Op Gods 
heilige berg
Psalm 24 is een psalm met een melodie om krachtig te zin-
gen als gemeentezang, passend in adventstijd vanwege het 
tweede gedeelte van de psalm, over de Koning Die komt. 
Daarmee drukken we ook ons verlangen uit naar de grote 
dag van de wederkomst, als Jezus Christus de grote Koning 
in zijn volle glorie terug zal komen. Het eerste gedeelte van 
psalm, waar gesproken wordt over de juiste houding bij het 
naderen van Gods huis, leent zich ook voor een liturgische 
plek aan het begin van de eredienst.

samen luisteren

Deur der nederigheid in de Geboortekerk. De kruisvaardersdeur werd in de 
Osmaanse periode tot de huidige afmeting gereduceerd om ruiters en karren 
de toegang te beletten. De imposante latijbalk erboven geeft een indruk van 
de oorspronkelijke grootte.
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dagen voor leden van de GKV met een 

Joodse achtergrond.

Steun in Israël 
In Israël verleent Yachad steun aan:

•  �de Messiasbelijdende gemeente Kol 

ba’Midbar van Josh Simon

•  �het werk van de Bible Society in Je-

rusalem van Victor Kalisher (onlangs 

kon Yachad daar een kabinetskast 

realiseren voor een kostbare Thora rol 

die in het Duitse Fürth in een grafkist 

was verstopt om aan het geweld van 

de Kristallnacht te ontsnappen; de sy-

nagoge van Fürth werd verwoest, geen 

van de 2000 Joden daar overleefde 

de Holocaust, maar de 300 jaar oude 

Thora-rol wel) 

•  �missionaire projecten van HaGefen 

Publishing (waaraan David Zadok 

leidinggeeft)

•  �recent betaalden we vanwege de 

coronacrisis ook mee aan voedselpak-

ketten in Jeruzalem.

Wie meer over Yachad wil weten kan 

terecht op de website www.yachad.nl. 

Daar is ook een film te zien over boven-

genoemde projecten. Op de website is 

ook veel studie- en voorlichtingsmateri-

aal te vinden. «

Dr. J.-H. Soepenberg is voorzitter  

van Yachad en predikant van de  

GKV Assen-Zuid.
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In de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt is de organisatie Yachad actief om aandacht te vragen voor verbondenheid 
met het Joodse volk. Hoe is Yachad ontstaan en wat doet de organisatie?

Al vroeg in de kerkgeschiedenis reisden 

Europese pelgrims naar Israël om de 

‘heilige plaatsen’ te zien en daar te 

bidden. Een groot deel van het reisver-

slag uit de vierde eeuw van Egeria, een 

vrouw uit Noord-Spanje, is bewaard 

gebleven. Van Helena, de moeder van 

keizer Constantijn, wordt gezegd dat 

ze tijdens een bedevaartstocht de plek 

aanwees waar Golgotha eens gele-

gen zou hebben: de plaats waar nu de 

Heilige Grafkerk is gebouwd. Eén van 

de drijfveren van de kruistochten in de 

Middeleeuwen was om pelgrims een 

veilige tocht naar de heilige plaatsen in 

Palestina te kunnen laten maken.

Ook in onze tijd reizen velen uit 

Rooms-Katholieke en Oosters-Ortho-

doxe kerken naar Israël. Immers, deze 

kerken kennen het begrip heilige plaat-

sen. Protestanten zien de hele wereld 

als een heilige plaats om te bidden (zie 

Johannes 4:21-24). Dat gezegd hebben-

de, is het toch ook een droom voor veel 

protestanten om de plaatsen te zien 

waar Jezus gelopen heeft. Bovendien 

zijn niet alle protestanten even pro-

testants op dit punt. Hoeveel mensen 

van over heel de wereld laten zich niet 

dopen in de Jordaan of met water uit de 

Jordaan?

Meerwaarde
Wat is de meerwaarde van een bezoek 

aan Israël? Allereerst biedt een reis 

ruimte om de huidige inwoners van 

Israël te ontmoeten. De Bijbel spreekt 

over het volk Israël van toen. Maar 

ook vandaag is er een levend volk 

Israël, waarmee God Zijn verbond niet 

heeft opgezegd. Kennismaken met 

het Jodendom kan in beperkte mate 

in Nederland, iets meer in New York, 

maar toch het beste in Israël zelf. Het 

Joodse religieuze leven is zichtbaar op 

de straten, bijvoorbeeld op de sabbat 

en tijdens de feesten. In Israël en de 

Palestijnse gebieden ontmoeten we ook 

medechristenen.

In de tweede plaats helpt het bezichti-

gen van het land om de Bijbel beter te 

begrijpen. Dan hebben we het over de 

landschappen, flora, fauna, klimatolo-

gische omstandigheden. Lezen over de 

woestijn of zelf verblijven in de woes-

tijn zijn twee verschillende zaken. En 

als we er zijn, begrijpen we iets meer 

van de zwaarte van de tocht van het 

volk Israël door de woestijn. En wat een 

zegen de wolk- en vuurkolom waren 

voor het volk. De gelijkenissen over het 

zaad en de akker zijn bij mij zeker meer 

gaan spreken, toen ik de droge, glooi-

ende akkers vol met stenen zag…

Tot slot: godsdienst is op veel plekken 

tastbaar en voelbaar aanwezig. Heel an-

ders dan in onze seculiere samenleving 

waar de meeste mensen God maximaal 

een plek achter de voordeur toewensen. 

Nu betekent dat niet per se dat God in 

Israël dichterbij is als thuis. De Heilige 

Geest werkt daar waar het Woord is. En 

toch, als we er in slagen om rust te vin-

den te midden van de mensenmassa’s, 

kan een reis naar Israël ons de ruimte 

bieden voor bezinning en meditatie.

Reiswijzer vernieuwd
Op het moment van schrijven is Israël 

(weer) dicht voor toeristen. Het Cen-

trum voor Israëlstudies zoekt wegen om 

Israël dichtbij ons te brengen. De afge-

lopen coronatijd hebben we benut om 

de Reiswijzer voor protestantse pelgrims 

helemaal te vernieuwen. Het is een 

prachtig multimedia product gewor-

den. Meer informatie op www.hetcis.nl. 

Van harte aanbevolen om te gebruiken 

tijdens en voorafgaande aan een reis 

naar Israël. «

Ds. J.H. Bonhof is directeur van het CIS.

Onlangs publiceerde de vrijgemaakte 

journalist Aad Kamsteeg in samenwer-

king met Yachad het boekje Israël, een 

natie herboren. Het land van Abraham 

in Bijbels en politiek perspectief. Kam-

steeg schrijft in dit boekje dat pogingen 

in de GKV om het werk van Yachad tot 

een landelijke verantwoordelijkheid te 

maken, waren mislukt. Waar doelt hij 

op? Een klein stukje geschiedenis. In de 

GKV heerste – door nare ervaringen met 

de hiërarchische kerkstructuren ten tijde 

van de Vrijmaking (1944) – een allergie 

voor landelijke deputaatschappen. Het 

zendingswerk werd daarom belegd bij 

plaatselijke gemeenten. 

Bezinning op de relatie met het Joodse 

volk bleef een zaak van particulieren. 

In 1975 werd Stevaj (Stichting voor 

Evangelieverkondiging aan het Joodse 

volk) opgericht. Deze ging later over 

in Yachad. Het werk van Yachad valt 

onder de verantwoordelijkheid van 

één gemeente (de GKV Ommen-West). 

In 2014 is ter synode, op voorstel van 

Ommen-West en de classis Ommen, ge-

probeerd om te komen tot een landelijk 

deputaatschap. Hiervoor was echter 

onvoldoende steun.

Geen synodale inbedding
Drie factoren speelden daarbij een rol: 

1. dat er al zoveel deputaatschappen 

zijn; 2. dat evangelieverkondiging aan 

het Joodse volk niet wezenlijk anders 

zou zijn dan andere missionaire projec-

ten en dus al bij het zendingswerk kan 

worden ondergebracht; 3. dat over het 

volk en land Israël binnen de GKV nogal 

uiteenlopend gedacht wordt. Zodoende 

kwam het niet tot een landelijk depu-

taatschap.

De naam Yachad
De naam van onze organisatie is het 

Hebreeuwse woord voor ‘samen’. We 

zijn van mening dat Joden en christenen 

samen opgenomen zijn in Gods heilsplan 

voor de wereld. Yachad concentreert zich 

op het onderhouden van relaties met 

Messiasbelijdende Joden. We dragen 

financieel bij aan projecten die evange-

lieverkondiging als doel hebben.

Concreet: in Nederland ondersteunt 

Yachad het werk van Asaf Pelled die, 

vanuit International Mission to Jewish 

People, in Amsterdam en Antwerpen 

relaties legt met mede-Joden. Verder 

geven we binnen de GKV lezingen en 

workshops over de relatie tot het Joodse 

volk en de vervulling van Gods beloften 

door de Jood Jezus, de Messias. Ook hou-

den we met regelmaat een Yachad-dag. 

Verder werken we mee aan ontmoetings-

Naar Israël… waarom eigenlijk? De organisatie Yachad in de GKV

Joan Bonhof Jan-Henk Soepenberg

samen werken kijk op Israël

Toen ik de droge, glooiende 
akkers vol stenen zag…

De afgelopen 1,5 jaar is de luchthaven van Israël gesloten gebleven voor toeristen. Tot groot verdriet van  
velen die voor het eerst of opnieuw naar het beloofde land wilden reizen. Maar waarom zou je daar eigenlijk  
heen willen gaan?

http://www.yachad.nl
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Een herboren natie
Israël is geen België of Burkina Faso, en het Joodse volk is in historisch en bijbels opzicht uniek. Als het hierover 
gaat, komen er al snel emoties bij. Oud-journalist Aad Kamsteeg wilde zijn eigen opvattingen eens op een rijtje 
zetten. Het puntig geschreven Israël, een herboren natie is er het aantrekkelijke resultaat van.

In kort bestek laat Kamsteeg tien the-

ma’s de revue passeren: de houding van 

regering en bevolking in Nederland, 

de opstelling van Nederlandse kerken, 

ideologische stromingen in Israël, an-

tisemitisme, Messiasbelijdende Joden, 

de Palestijnen, het Amerikaanse schild, 

verzoeningsprojecten, de verhouding 

tussen profetie en volkenrecht en tot slot 

wat de Bijbel over Israël en het land zegt. 

Met deze volgorde probeert hij de feiten, 

ontwikkelingen en meningen in het juiste 

perspectief te zetten.

Evenwicht
Kamsteeg, die vaak in Israël en in de 

Palestijnse gebieden is geweest, spreekt 

met kennis van zaken. Bovendien heeft 

hij Michael Mulder van het Centrum voor 

Israëlstudies en Jan-Henk Soepenberg 

van Yachad laten meelezen. Yachad is een 

organisatie die binnen de Gereformeerde 

Kerken vrijgemaakt actief is. De organi-

satie geeft stem aan de overtuiging dat 

God trouw is aan zijn oude verbondsvolk. 

Yachad wil met het Joodse volk het getui-

genis delen dat Jezus de Messias is.

Ook Kamsteeg is van mening dat kerken 

een onopgeefbare verbondenheid met 

Israël hebben. Tegelijk ziet hij graag dat 

zij deze band in een evenwichtige relatie 

brengen met gerechtigheid voor het Pa-

lestijnse volk. Zelf typeert hij zijn mening 

op veel punten als een middenpositie. In 

een beknopte en heldere stijl zet hij die 

uiteen.

Geweld van genade
‘Christen voor Israël’, zo noemt Kam-

steeg zichzelf. Hij hekelt de ‘chronische 

vijandigheid’ van de VN-mensenrechten-

Niels van Driel

commissie en de boycot-beweging, maar 

ook het beleid van de Likoed-partij, die 

de Palestijnen weinig rechten gunt. In de 

Messiasbelijdende Joden ziet hij een brug 

tussen jodendom en christendom. Zoals 

gelovige chinezen de beste zendelin-

gen waren, zo ligt bij Messiasbelijdende 

Joden in Israël ‘de eerste missionaire 

verantwoordelijkheid’. 

Wat is dan de taak van christelijke kerken 

en stichtingen? Zij kunnen allereerst 

theologische en sociale steun bieden ter 

verbetering van de verhoudingen tussen 

christenen en seculiere en orthodoxe Jo-

den. In de tweede plaats kunnen zij hulp 

geven aan Messiasbelijdende gemeenten. 

In de derde plaats ziet Kamsteeg veel in 

Joods-Palestijnse verzoeningsprojecten. 

Tegenstellingen kunnen hier door wat 

hij noemt ‘geweld van genade’ worden 

overbrugd.

Politiek zetten deze projecten weinig 

zoden aan de dijk. Kamsteeg stelt vast dat 

Israëli’s en Palestijnen zichzelf allebei in 

een onmogelijke positie hebben gema-

noeuvreerd. Toch zijn deze verzoenings-

projecten tekenen van hoop. De Bijbel 

inspireert: Isaak en Ismaël gingen uiteen. 

Bij de begrafenis van hun vader Abraham 

ontmoetten zij elkaar. Jakob en Ezau ver-

zoenden zich op den duur met elkaar. Ook 

voor Ismaël zijn er beloften. Kamsteeg 

hoopt dat het beloofde land zelf instru-

ment tot verzoening wordt.

Stellingen
Israël, een herboren natie is een goed 

leesbaar en lezenswaardig boekje. Het 

eindigt met een tiental stellingen, die 

aan het denken willen zetten. Ik geef er 

enkele door:

•  �Discussies over Israël zouden minder 

opgewonden worden als er serieus 

rekening mee gehouden zou worden 

dat er verschil bestaat tussen kritiek op 

Israël, antizionisme, anti-judaïsme en 

antisemitisme.

•  �Nederlandse christenen die vinden 

dat Bijbelse profetie in belang uitgaat 

boven op gerechtigheid gebaseerd vol-

kenrecht vergissen zich omdat profetie 

onrecht uitsluit.

•  �De discussie tussen christenen over exe-

gese en op land en grenzen van Israël 

gerichte toepassing zou geholpen zijn 

wanneer de eigen overtuigingen niet 

met al te grote stelligheid naar voren 

worden gebracht. «

N.a.v. Aad Kamsteeg, Israël, een natie 

herboren. Het land van Abraham in Bijbels 

en theologisch perspectief, uitg. Buijten 

en Schipperheijn, Amsterdam 2021,  

127 blz., € 10,-.

gelezen


