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Wat is apartheid? Wikipedia zegt hier-

over dat het een politiek is die ernaar 

streeft een bepaalde bevolkingsgroep 

systematisch te laten domineren over 

een (of meerdere) andere bevolkings-

groep(en). Apartheid wordt beschouwd 

als een misdaad tegen de menselijkheid. 

Is het terecht om de staat Israël zoiets te 

verwijten?

Systeem
Amnesty International stelt dat de 

Israëlische autoriteiten een systeem van 

onderdrukking en overheersing hanteren 

dat leidt tot apartheid tegen Palestijnen in 

Israël, in de Gazastrook en op de Weste-

lijke Jordaanoever. Die onderdrukking uit 

zich in het onrechtmatig onteigenen van 

land en eigendommen. Verder beperkt 

Israël hen volgens Amnesty in hun bewe-

gingsvrijheid, ontzegt hun het recht op na-

tionaliteit en staatsburgerschap, en doodt 

het demonstranten onwettig. Bovendien 

blokkeert Israël illegaal de toegang tot de 

Gazastrook, waarmee het de burgers daar 

collectief straft en de humanitaire crisis 

verergert. Is dat niet hetzelfde als apart-

heid?

Definitie
Feit is dat er geen definitie van apartheid 

terug te vinden is in internationale verdra-

gen of het internationale gewoonterecht. 

Amnesty International hanteert een eigen 

definitie, die alles wat met ongelijkheid 

te maken heeft als ‘apartheid’ betitelt. Zo-

doende wordt er een beeld neergezet van 

de staat Israël die niet-Joden systematisch 

benadeelt.

Manke vergelijking
Historisch gezien verwijst apartheid naar 

het systeem dat tot 1994 in Zuid-Afrika 

gold, waarbij ‘wit en zwart’ strikt werden 

gescheiden. Maar die vergelijking gaat 

in Israël niet op. In Zuid-Afrika was er 

namelijk een wettelijke basis voor het 

uit elkaar halen van witten en niet-wit-

ten, ook in fysiek opzicht. Dat is in Israël 

geenszins het geval.

Zo zei minister Issawi Fredj, zelf Arabisch 

Israëli, kort geleden tegen Europese 

journalisten: ‘Het kan niet zo zijn dat ik, 

als Arabier, als moslim, minister van de 

Israëlische regering ben, en u definieert 

het als “apartheidsstaat”. Dat is niet 

logisch.’

Beter af
Is de positie van niet-Joden in Israël dan 

geweldig te noemen? Nee, er zouden best 

dingen verbeterd kunnen worden, zowel 

voor een Israëlische Arabier in Jeruzalem 

of Akko als voor zijn ‘familielid’ in Ramal-

lah of Jenin die zichzelf ‘Palestijn’ noemt. 

Maar het is algemeen bekend dat de 

meeste Israëlische Arabieren niet onder 

Arabisch bestuur willen leven. Als staats-

burgers van de democratische staat Israël 

zijn ze veel beter af dan de Palestijnen 

onder zelfbestuur. De bevolking van Gaza 

zucht onder het terreurbewind van Hamas. 

Ze zijn ook beter af dan de bevolking 

van de Westelijke Jordaanoever die staat 

onder de Palestijnse Autoriteit – armoe-

de, misdaad en corruptie bepalen er het 

dagelijks bestaan. «

Lieuwejan van Dalen

Apartheid?

Enige tijd geleden betitelde mensenrechtenorganisatie Amnesty International Israël als een apartheidsstaat wegens de 
behandeling van de Palestijnen. Heeft die beschuldiging een basis in het internationaal recht? De vergelijking met de 
apartheidspolitiek van de Republiek Zuid-Afrika (1948-1994) is vergezocht.

Joodse symbolen

Zuurdeeg verbranden vóór Pesach
Met Pesach viert Israël de bevrijding van de slavernij in Egypte. Het mag gericht zijn op een 

toekomst van vrijheid. Het vrederijk zal komen. Om tot vrijheid te komen is levensvernieu-

wing nodig. Dat begint met het verwijderen van het oude zuurdeeg ‘van slechtheid en boos-

aardigheid om een nieuw deeg te zijn’ (1Kor. 5:7; vgl. Ex. 12:15). Daartoe behoort, naast het 

kwaad in het persoonlijk leven, ook het oorlogsgeweld, zoals in Exodus verteld wordt over 

de Farao en zoals Rusland het uitvoert in Oekraïne. In Israël verwijdert men symbolisch het 

chameets of zuurdeeg door het te verbranden. Het nieuwe leven of de echte vrijheid (cheroet) 

ontvangt ‘degene die zich bezighoudt met het bestuderen van de Tora’ (Misjna Avot 6:2).
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Jesaja en de profetie over het vrederijk
Op een afbeelding op de grote menora 
tegenover de Knesset wordt door Jesaja de 
profetie over het vrederijk uit Jesaja 11 vers 
6 tot 9 uitgesproken:

‘De wolf zal bij een lam verblijven, een 
luipaard bij een geitenbok neerliggen, een 
kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen 
bij elkaar zijn, een kleine jongen zal ze 
drijven. Koe en berin zullen samen weiden, 
hun jongen zullen bij elkaar neerliggen. 
Een leeuw zal stro eten als het rund. De 
zuigeling zal zich vermaken bij het hol van 
een adder, en in het nest van een gifslang 
zal een peuter zijn hand steken. Men zal 
nergens kwaad doen of verderf aanrichten 
op heel Mijn heilige berg, want de aarde zal 
vol zijn van de kennis van de HEERE, zoals 
het water de bodem van de zee bedekt.’

actueel
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Verbonden is een uitgave van het 
deputaatschap Kerk en Israël van de 
Christelijke Gereformeerde Kerken in 
Nederland. Aan Verbonden ligt de visie 
ten grondslag dat kerk en Israël diep en 
voorgoed verbonden zijn. Het blad biedt 
bezinning op kerk, Israël en jodendom en de 
ontmoeting hiertussen. Het deputaatschap 
is een van de partners in het Centrum 
voor Israëlstudies (CIS). Een door het CIS 
uitgezonden Israëlconsulent geeft in 
Jeruzalem gestalte aan deze ontmoeting en 
doet hiervan in Verbonden geregeld verslag.
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Een oorlog die de geschiedenis  
zou veranderen
In juni 1967 – zo’n 55 jaar geleden – woedde er in het Midden-Oosten een korte, hevige oorlog. Israël zou nooit 
meer dezelfde zijn. Binnen zes dagen had het zijn grondgebied meer dan drie keer vergroot. De gevolgen spe-
len tot op de dag van vandaag een rol. En dat blijft ook zo. 

Alfred Muller

focus

In de jaren zestig van de vorige eeuw nam de spanning tus-

sen Israël en de Arabische buurlanden toe. In deze landen 

bevonden zich Palestijnse vluchtelingen, die Palestina in 

1948 hadden verlaten en hoopten op terugkeer. Arabische 

strijders vielen grensdorpen in Israël aan, waarbij slachtof-

fers vielen. Het Israëlische leger sloeg hard terug. Eind mei 

liepen de spanningen verder op. De regeringen van Egypte, 

Syrië, Irak, Jordanië en Saudi-Arabië zonden hun troepen 

naar de grenzen met Israël. 

De troepenverplaatsingen gingen gepaard met felle anti-Is-

raël retoriek op de Arabische radiozenders. De Egyptische 

president Nassar wond er geen doekjes om op 27 mei 1967. 

„Ons fundamentele doel is de vernietiging van Israël”, zei 

hij. Vijf dagen eerder had zijn land de Straat van Tiran afge-

sloten voor het Israëlische scheepvaartverkeer. Daardoor 

had de zuidelijke havenstad Eilat geen verbinding meer met 

het Verre Oosten.

Preventieve aanval
Israëliërs raakten ervan overtuigd dat ze voor een oorlog 

van leven op dood stonden. De regering van Levi Eshkol 

besloot een preventieve aanval uit te voeren. In de ochtend 

van 5 juni stegen 200 gevechtsvliegtuigen op om af te 

buigen naar het zuiden. Bijna de hele Egyptische luchtmacht 

stond aan de grond. Even later stond bijna de hele lucht-

macht in brand. Voor acht uur staken Israëlische pantser-

voertuigen de grens over om het vuur op enkele punten te 

concentreren. De doorbraak lukte en Israël nam de Sinaï

woestijn in. 

Jordanië en Syrië
De regering van Levi Eshkol deed een appel op koning Hoes-

sein bin Talal om zich afzijdig te houden. Maar hij geloofde 

dat het Israëlische leger aan het verliezen was. Het Jordaan-

se leger kwam in actie met kanonnen, tanks en vliegtuigen 

in de regio Tel Aviv. Jordaanse houwitsers schoten granaten 

af op Joods Jeruzalem, waar 900 gebouwen werden be-

schadigd, honderden burgers gewond raakten en twintig 

overleden. 

De Israëlische regering gaf het leger de opdracht een te-

genoffensief te starten. Eerst viel de luchtmacht Jordaanse 

vliegtuigen aan, die net aan de grond stonden om te tanken. 

De Westoever en de stad Jeruzalem vielen –  na een zware 

strijd – in Israëlische handen. Op 7 juni trok de 55e parachu-

tistenbrigade onder het commando van Mordechai Gur van-

af de Olijfberg in de richting van de Oude Stad. De soldaten 

schoten op de Leeuwenpoort. De Haram al-Sharif (het Edele 

Heiligdom) – bij Joden en christenen beter bekend als de 

Tempelberg – lag open. Na een vuurgevecht met Jordaanse 

strijders, vertelde Gur over de radio de legerleiding: Har ha-

Bayit be-Yadenu („De Berg van het Huis is in onze handen”). 

Het Syrische leger ondernam een poging de olieraffinade-

rijen in Haifa en dorpen en legerposities in het grensgebied 

te bestoken. Nadat Israël de Sinaï en de Westoever had ver-

overd, gaf defensieminister Moshe Dayan het groene licht 

aan te vallen. Op de ochtend van 10 juni waren de Syriërs 

niet meer in staat de klappen op te vangen en ze trokken 

zich terug. De Golan was in handen van Israël, inclusief de 

stad Quneitra en de Hermonberg.

Strategische situatie 
Na de Zesdaagse oorlog was de strategische situatie van 

Israël drastisch verbeterd. Het land had geen smalle taille 

meer, in het zuiden was een bufferzone ontstaan, het noor-

den kreeg rust en Jeruzalem was niet meer in het noorden, 

oosten en zuiden door vijandelijke troepen omringd. Maar 

de overwinning was mede te danken aan de fouten aan 

Arabische zijde. Israël liep het gevaar overmoedig te raken 

in een tijd dat de vijandelijke legers hard aan de slag gingen 

om zich voor te bereiden op de volgende ronde. 

Israël was echter van plan de bezette gebieden te ontrui-

men in ruil voor vredesakkoorden met de Arabische landen. 

Maar Arabische leiders namen op 1 september 1967 op 

een conferentie in Khartoem een resolutie met drie „nees” 

aan: „nee” tegen erkenning van Israël, „nee” tegen vrede en 

„nee” tegen onderhandelingen.

Land voor vrede
Israël trok zich pas terug uit de Sinaïwoestijn na in 1979 

een vredesakkoord met Egypte te hebben gesloten. In 1994 

tekenden Israël en Jordanië een vredesverdrag. De Westoe-

ver ging niet terug naar dat land, want koning Hoessein 

had in 1988 dit gebied opgegeven. De vorst wilde dat de 

Palestijnen daar een eigen staat zouden krijgen. Herhaalde-

lijke pogingen om een veelomvattend vredesakkoord met 

de Palestijnen te sluiten, strandden. Ook pogingen met Syrië 

om een akkoord te bereiken, mislukten. 

De bereidheid land op te geven, gold niet voor Jeruzalem. 

Israël wilde de stad onder controle houden en uitbreiden. 

Het kabinet en de Knesset keurden eind juni 1967 de ex-

pansie van de hoofdstad goed. Israël bouwde grote nieuwe 

Joodse woonwijken in de nieuwe delen van Jeruzalem. 

De bouw van nieuwe huizen voor Palestijnen bleef intussen 

achter. Palestijnen kregen een Israëlische identiteitskaart. 

Dat gaf hun de kans mee te doen aan gemeenteraadsverkie-

zingen, maar de meesten maakten daar geen gebruik van. Ze 

hebben ook recht op de Israëlische sociale voorzieningen.

Belang 
De terugkeer naar de Westoever en Oost-Jeruzalem is van 

groot geestelijk belang voor Joden. Wie graag wil weten 

welke rol de Tempelberg vandaag speelt, moet eens bij de 

Westelijke Muur de priesterlijke zegen tijdens Pesach of het 

Loofhuttenfeest meemaken. Tienduizenden uit de hele we-

reld komen daar op af. Wie zoiets ziet, beseft dat Europese 

politici die denken dat Israël zich uit dit gebied terug zal 

trekken in een fantasiewereldje leven.

Naar alle waarschijnlijkheid blijft ook de Westoever onder 

Israëlische soevereiniteit. Inmiddels wonen er ruim 400.000 

Israëliërs op de Westoever, de ruim 200.000 in de Jood-

se wijken van Oost-Jeruzalem niet meegerekend. Alleen 

praktisch al is terugtrekking vrijwel niet meer uit te voeren. 

Ook politiek lijkt het ondenkbaar. De Knesset namelijk moet 

een terugtrekking goedkeuren, en daarvoor ontbreekt een 

meerderheid.

Perspectief?
De tegenstanders van terugtrekking voeren ook strate-

gische argumenten aan. Ze vrezen bijvoorbeeld – en dat 

niet zonder gegronde reden – dat na terugtrekking Hamas 

het bestuur op de Westoever van de Palestijnse Autoriteit 

overneemt en Israël met allerlei projectielen gaat bewerken. 

Hamas weigert het bestaan van Israël te erkennen.

De Palestijnen op de Westoever houden autonomie, maar ze 

krijgen voorlopig geen stemrecht. Hoe het verder moet weet 

niemand. Wel kan iedereen zien dat er een basis bestaat 

voor instabiliteit, tenzij er een wonder gebeurt. «

 Dhr. Muller is journalist en woonachtig in Jeruzalem.

De brigade van Motta Gur (linksmidden, zonder helm) op de Olijfberg 
voor de aanval op de Oude Stad.

Legerrabbijn Shlomo Goren blaast de sjofar als de Westelijke Muur is 
bereikt.

Defensieminister Moshe Dayan (centrum) chefstaf Yitzhak Rabin 
(rechts) en de commandant van het Jeruzalem-gebied Uzi Narkis 
lopen door de Leeuwenpoort de Oude Stad binnen.
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Albert Groothedde

contact met Jeruzalem

Het werk van het Centrum voor Israëlstudies wordt gety-

peerd met drie kernwoorden: luisteren, dienen en getuigen. 

In een serie artikelen ga ik in op getuigen onder het Joodse 

volk. 

In de vorige aflevering schetste ik de verschillende posities 

die Nederlandse kerken en organisaties innemen ten op-

zichte van Jodenzending. In deze derde aflevering staat de 

vraag centraal: Wat leert de Schrift ons als het gaat om de 

positie van het Joodse volk in Gods heilsplan?  Beantwoor-

ding van deze vraag is van belang bij ons nadenken over het 

onderwerp van deze serie, zo zal in de volgende afleverin-

gen blijken.

Missio Dei
De inzet van de Schrift is helder: zending (en evangelisatie) 

is principieel het werk van God. Dit heet in de missiologie de 

Missio Dei. Dit principiële uitgangspunt behoedt voor een al 

te antropologische, een mensgerichte inzet. 

Ook bij ons nadenken over het onderwerp getuigen onder Jo-

den is het goed om dit principiële uitgangspunt steeds weer 

voor ogen te houden. Het vraagstuk gaat hiermee ten diepste 

om Gods houding ten opzichte van Israël en de volken.

Overigens – en ik haast me dit te schrijven – legitimeert 

deze inzet geen missionaire passiviteit en luiheid. God 

schakelt vaak mensen in bij de realisering van Zijn voor-

nemens met deze wereld. Hij verlangt gehoorzaamheid en 

volgzaamheid.

Instrument van God
Als het gaat om Gods plan met deze wereld, kunnen we niet 

om het Joodse volk heen. Israël neemt in de Misso Dei een 

grote plaats in. Israël is een belangrijk instrument van God 

bij de uitvoering van Zijn heilsplan met deze wereld.

God roept de aartsvader Abraham en sluit met hem een ver-

bond (Gen. 12:1-3 en Gen. 15). Dit verbond heeft niet alleen 

betrekking op de directe nakomelingen van Abraham, het 

Joodse volk. Het is van begin af aan Gods voornemen om in 

Abraham alle volken te zegenen (Gen. 12:2-3). 

Deze verbondssluiting vormt een scharnierpunt in de heils-

geschiedenis en krijgt een nadere invulling bij de verbonds-

sluiting op de Sinaï. De nakomelingen van Abraham vormen 

dan inmiddels een volk: Israël. Dit volk wordt door God uit-

gekozen om voor Hem ‘een koninkrijk van priesters en een 

heilig volk’ te zijn (Ex. 19:6). Israël, het koninkrijk van God.

De verkiezing van Israël door God is meer dan een voor-

recht. Het is tegelijk een opgave. Aan de verkiezing van Is-

raël zijn namelijk verbondsverplichtingen verbonden. Israël 

is door God verkoren met een doel: de uitvoering van Zijn 

heilsplan. Israël wordt door God gezegend om tot een zegen 

te zijn: de Missio Israelis.

Israëls falen
De verkiezing ten spijt, het Joodse volk faalt keer op keer. 

Luttele dagen na de verbondssluiting op de Sinaï gaat het 

priestervolk door de knieën voor een afgod (Ex. 32). En een 

enkele generatie na de vestiging in het land Kanaän leeft 

Gods volk alsof het geen Koning heeft: ‘Eenieder deed wat 

juist was in zijn eigen ogen’ (Richt. 21:25).

Tot overmaat van ramp klinkt op een gegeven moment zelfs 

de roep om een aardse koning; een heuse volksopstand 

tegen de Koning der koningen. God, de Koning van Israël, 

wordt miskend. ‘Stel een koning over ons aan om ons leiding 

Israël, een volk met een missie

Ik ben opgegroeid in de tijd dat iedereen voor Israël was. 

Dat is op een gegeven moment gekanteld, mijn sympathie is 

– ergens in de jaren 80 – naar de Palestijnen gegaan. Vanuit 

de sympathie die ik toen had en nog steeds heb voor de 

Palestijnen ben ik in 1997 mee geweest met een reis naar 

Israël en de bezette gebieden. Maar dat is anders afgelopen 

dan ik van tevoren had kunnen bedenken.

Tijdens die reis ben ik op een zondag meegegaan naar Pa-

lestijnse christenen in Bethlehem. We waren ook in vluch-

telingenkampen geweest en daar zag ik voortdurend een 

plaatje van Palestina, inclusief Israël. Ik dacht: toch eens 

vragen. Dus ik zei: ook bij jullie hangt die landkaart. Jullie 

spreken over Palestina, maar waar hebben jullie het dan 

precies over? ‘Nou zeiden ze, dat is duidelijk: dat is Pales-

tina’. ‘Maar wat doe je dan met die miljoenen joden die er 

ook wonen?’ vroeg ik. ‘Dan moet je toch een tweestatenop-

lossing of zoiets hebben?’

Toen viel er een doodse stilte.

‘Nee’, zeiden ze, ‘die tweestatenoplossing, dat zeggen we 

wel, maar het wordt één Palestijnse staat. Het kan lang du-

ren en het kan kort duren, maar die komt er’. ‘Maar wat moet 

er dan met Israël gebeuren?’ vroeg ik. ‘Dat moeten ze zelf 

maar weten, maar het is ons gebied.’ Toen heb ik gezegd: ik 

vind de bezetting absurd en ik vind zeker dat jullie een staat 

moeten hebben, maar wat jullie zeggen is geen oplossing. 

Dit loopt uit op een bloedbad. 

Ik dacht: mijn sympathie voor de Palestijnen is niet zo groot 

dat ik het op mijn geweten wil hebben dat dat opnieuw tot 

een massamoord leidt. En als zij hun zin krijgen, dan is de 

kans groot dat dat gebeurt. Dat hele beeld dat er een demo-

cratisch Palestina ontstaat, is luchtfietserij. In ieder geval 

op dit moment. Dit gesprek heeft geleid tot een radicale 

verschuiving in mijn Israëlstandpunt. «

At Polhuis

Luchtfietserij

column
Ds. At Polhuis is emeritus predikant in de 

Protestantse Kerk. Deze column is een 
bewerking van een deel van een inter-

view in het blad In de Waagschaal.

te geven, zoals alle volken’ (1 Sam. 8:5). Israël verkiest te leven 

en te zijn als de andere volken. De stap naar afgodendienst is 

klein.

Ondertussen branden ook de offers in Jeruzalem en blijft Israël 

zich voorstaan op zijn bijzondere verbondsrelatie met God. Deze 

dubbele houding is een gruwel in Gods ogen (zie bijv. Jes. 1). Bij 

een heilige God hoort een heilig volk. God zendt profeten tot 

Zijn volk. Zij roepen Israël op om zich met een volkomen hart te 

houden aan de verbondsvoorschriften. 

Door zijn voortdurende onbekeerlijkheid roept het volk uiteinde-

lijk de verbondswraak over zich uit. God houdt woord (vgl. Deut. 

29:18-28). Het overgrote deel van het volk wordt weggevoerd 

naar Babel. De ultieme verbondszegen, als Gods eigen volk leven 

in het beloofde land, wordt Israël afgenomen. Israël wordt als het 

ware het paradijs uitgezet.

Jezus’ verbondsgehoorzaamheid 
Met de ongehoorzaamheid van Israël lijkt Gods heilsplan met 

deze wereld te falen. Niets is echter minder waar. De Missio 

Israelis is ondergeschikt aan de Missio Dei. God voorzag proactief 

in een oplossing voor het falen van Israël.

Hij belooft bij monde van de oudtestamentische profeten een 

‘Zoon van David’, een Koning-Messias, een gehoorzame Knecht 

des Heeren. Het is een blijk van Gods toewijding aan Zijn ver-

bond met Abraham. 

Jezus’ verbondsgehoorzaamheid verzoent Israëls verbonds- 

ontrouw; Hij maakt van Israëls missie Zijn missie (de Missio  

Christi). Daarmee garandeert Jezus Christus de voltooiing van 

Gods heilsplan met Israël en de volken: ‘Zij zullen priesters van 

God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen 

regeren’ (Openb. 20:6, vgl. 1 Petr. 2:9).

De verbondsontrouw van Israël en de destructieve acties van 

de satan kunnen Gods heilsplan wel hinderen, maar niet te niet 

doen. Daar staat God Zelf voor in. Met de Missio Christi toont Hij 

aan het laatste woord te hebben; in trouw aan Zijn verbond met 

Israël en uit liefde voor de mensheid en Zijn schepping. «

Dit is de derde aflevering in een serie artikelen over getuigen onder 

het Joodse volk.

Drs. A. Groothedde werkt voor  

het Centrum voor Israëlstudies 

in Jeruzalem.

De verkiezing van Israël door God is 
meer dan een voorrecht. Het is een 
opgave tegelijk

Christenen kunnen niet om het Joodse volk heen. Het is een volk met een missie; een missie opgedragen  
door God Zelf.

De Ramon-krater in de Negev-woestijn
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Deze tekst komt uit het tweede gedeelte 

van het bijbelboek Jesaja. Dat deel begint 

in hoofdstuk 40 met de bekende troost-

woorden aan het adres van Sion dat haar 

strijd vervuld en haar ongerechtigheid 

verzoend is. Het is een boodschap van 

genadig herstel, van terugkeer en heil. Dat 

heeft Sion zeker nodig. Het is met stad 

en land ellendig gesteld. De ballingschap 

wordt door Jesaja in felle kleuren geschil-

derd, stad en tempel zullen geplunderd en 

verwoest worden vanwege de zonden (Jes. 

6:11; 24:1-12). De Heere verlaat Zijn volk 

omdat het Hem verlaat (Jes. 1:4; 6:12).

Toch betekent dat niet het einde van 

Israël. De verbondsrelatie met het volk is 

van Gods kant toch onverbreekbaar (Jes. 

54:10). In bruidsterminologie schildert 

Jesaja in hoofdstuk 54 de tere liefde en 

ontferming van de HEERE voor Zijn volk. 

In Jesaja 62 lijkt die liefde niet alleen het 

volk, maar ook Jeruzalem en het land te 

raken.

De Knecht des HEEREN
Wie is er eigenlijk aan het woord in 

hoofdstuk 62? De meningen lopen 

uiteen. Sommigen menen dat het God 

Zelf is, anderen zeggen weer dat het 

de profeet Jesaja is. Vers 6 lijkt echter 

onmogelijk door Jesaja gesproken te 

kunnen zijn. Aangezien in hoofdstuk 61 

de Knecht des HEEREN aan het woord is, 

is het aannemelijk dat Hij ook het woord 

voert in hoofdstuk 62. In Jesaja 41 wordt 

het volk Israël aangeduid als knecht, maar 

gaandeweg komt steeds meer naar voren 

dat deze Knecht ook een Persoon is. De 

omschrijvingen van Hem maken duidelijk 

dat het om de Messias gaat.

Om Sions wil zal Hij niet zwijgen, en om 

Jeruzalems wil zal Hij niet stil zijn, totdat 

haar Gerechtigheid voortkome als een 

glans, en haar Heil als een fakkel die 

brandt, zo begint hoofdstuk 62. De Knecht 

verzekert in vers 4 dat er in de toekomst 

niet meer tegen de stad Jeruzalem ‘de 

verlatene’ gezegd zal worden. Het woord 

verlatene wordt in de Bijbel gebruikt voor 

een verlaten vrouw (Jes. 54:6). Tegen het 

land zal niet meer gezegd worden ‘woeste-

nij’. Het woord woestenij kan ook vertaald 

worden met ‘eenzame’ (vrouw), zoals in 

Jes. 54:1 gebeurd. Sommigen Bijbelver-

talingen geven het woord woestenij ook 

weer als ‘verlaten vrouw’ (vgl. de Willi-

brordvertaling 1995).

Een nieuwe naam
De Knecht des HEEREN kondigt aan dat 

Jeruzalem van de HEERE een nieuwe 

naam zal krijgen (vers 2). In vers 4 wordt 

die naam genoemd: ‘mijn lust is aan haar’. 

Het woord lust of welgevallen wordt in de 

Bijbel gebruikt voor de genegenheid van 

een man voor een vrouw (Gen. 34:19 en 

Deut. 21:14). Net als de stad, krijgt ook 

het land een nieuwe naam van de HEERE: 

‘het getrouwde’.

De vraag is met wie het land zal trouwen. 

Is dat met de HEERE of is dat met de 

bewoners, de rest die uit Babel terugkeert 

naar Sion? De woorden aan het slot van 

het bijbelvers ‘en uw land zal getrouwd 

worden’ suggereren dat er mensen met 

het land zullen trouwen.

Het getrouwde land
De getrouwden zijn de burgers. De 

uitdrukking getrouwd worden, wordt in 

de Bijbel ook vertaald met ‘bewoond’, ‘be-

heerd’ of ‘in bezit genomen’ worden. Een 

man die met een vrouw trouwt, neemt zijn 

vrouw ook liefdevol in bezit. Aangezien 

het woord getrouwd meer de relatie dan 

de situatie benadrukt, kunnen we zeggen 

dat de bewoners een relatie hebben met 

het land en dat het land een relatie heeft 

met de bewoners. Dit is ook in lijn met het 

woord lust of welgevallen in vers 4.

Dubbele lading
Wat is de relatie van de HEERE met het 

land? Wie het hele vers op zich in laat 

werken, kan zich niet aan de indruk 

onttrekken dat het ‘getrouwd worden’ op 

z’n minst een dubbele lading heeft. Dat is 

niet vreemd, gezien de nauwe relatie die 

de HEERE met Zijn volk heeft. Het land zal 

getrouwd worden door het volk Israël, dat 

op zijn beurt door de HEERE getrouwd is. 

Vers 5 wijst daar ook zeker op: ‘Want ge-

lijk een jongeling een jonkvrouw trouwt, 

alzo zullen uw kinderen u [het land] 

trouwen; en gelijk de bruidegom vrolijk is 

over de bruid, alzo zal uw God over u vro-

lijk zijn.’ Er is dus ook een relatie tussen 

de HEERE en het land.

Vervulling van de belofte
Wanneer zal Jeruzalem met die nieuwe 

naam genoemd worden? We kunnen hier 

denken aan het moment van terugkeer 

uit de ballingschap. Er zal volgens vers 8 

en 9 weer geoogst worden; de HEERE zal 

ervoor gedankt worden in Zijn heiligdom.

We kunnen ook een lijn trekken naar de 

heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, dat 

als bruid van God neerdaalt uit de hemel 

(Opb. 21). Het is de bruid van Christus, 

bestaande uit Israël en de gelovigen uit 

de heidenen. Zij worden toegevoegd aan 

Sion (Jes. 56:1-8). Het heil van Israëls God 

gaat na Goede Vrijdag, Pasen en Pinkste-

ren vanuit Sion de wereld door.

Maar wat betekent dat voor nu? De Bijbel 

maakt duidelijk dat, wanneer Israël de 

HEERE ongehoorzaam is en het land 

Gespreksvragen: 

1. �Wat vindt u van de stelling dat de 

HEERE een unieke relatie heeft met 

het land Israël. Wat betekent dat 

concreet voor u?

2. �Stelling: de zorgen in het land en 

de blijvende discussies over de 

landsgrenzen van Israël tekenen de 

slechte staat van het huwelijk tussen 

de HEERE en Zijn volk.

3. �‘Om Sions wil zal ik niet zwijgen’, zegt 

vers 1. Op welke manier kunnen wij 

spreken tot heil van Israël?

Tot u zal niet meer gezegd worden: de verlatene; en tot uw land zal niet meer 

gezegd worden: het verwoeste; maar gij zult genoemd worden: Mijn lust is aan haar; 

en uw land: het getrouwde; want de HEERE heeft een lust aan u, en uw land zal 

getrouwd worden.

Jesaja 62:4 (Statenvertaling).

Geert Jelle Post

met zonden verontreinigt, het land zijn 

inwoners zal uitspuwen (Lev. 18:28 en 

20:22). Dat woord is waar gebleken 

tijdens de ballingschap en ook daarna. 

Toch blijft de verbondsrelatie van Gods 

kant onverbreekbaar. De genadegiften en 

de roeping van God zijn onberouwelijk 

(Rom. 11:29). De verbondstrouw, de hu-

welijkstrouw, van de kant van de HEERE 

is blijvend; de band tussen God, volk én 

land daarmee ook. De unieke relatie tus-

sen de HEERE en het land blijft bestaan.

Niet zwijgen
Het is onze roeping dat ook wij omwil-

le van Sion niet zullen zwijgen, maar 

spreken (vers 1) en met de Knecht des 

HEEREN meebidden om de ultieme ver-

vulling van de beloften uit Jesaja 62, net 

als de wachters uit vers 6 en 7. ‘En zwijg 

niet stil voor Hem, totdat Hij bevestige en 

totdat Hij Jeruzalem stelle tot een lof op 

aarde.’ De Knecht heeft er een dure prijs 

voor betaald (Jes. 53). «

Drs. G.J. Post is chr. geref. predikant in 

Nieuwpoort en deputaat Kerk en Israël.

Uw land zal getrouwd worden
In de Bijbel kom je op veel plaatsen de huwelijksmetafoor tegen. De HEERE presenteert Zich als de Bruidegom van Zijn 
volk. Hij heeft dat volk getrouwd, zegt Hij in Jeremia 3:14. Ook in Jesaja 62 wordt de HEERE als Bruidegom van Zijn volk 
getekend. In bovenstaande tekst lijkt het, dat Hij ook getrouwd zal zijn met het land Israël. Wat betekent dat?

‘Getrouwd’ benadrukt meer  
de relatie dan de situatie

samen luisteren
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“In New York wisten ze amper raad met de erfenis van hun voorouders.”

10

Het belang van voorbeelden in het geloof is moeilijk te overschatten. Vuur ontsteek je met vuur.  
Als je ooit bij iemand een ‘heilig vuurtje’ hebt zien branden, vergeet je dat je hele leven niet meer.

Twee ontwikkelingen spelen in bijzon-

dere mate een grote rol. Vanwege de 

opkomst van internet, social media en 

de smartphone is er voor iedereen een 

continue stroom van informatie voorhan-

den. Dat heeft grote voordelen: weersites 

helpen ons met het plannen van buiten-

activiteiten, andere sites geven realtime 

verkeersinformatie, etc. Het heeft ook 

nadelen: de grote hoeveelheid informatie 

die tot ons komt, kan er voor zorgen dat 

het niet meer lukt om ons langdurig te 

verdiepen in een langer artikel of een 

boek. Alles wordt kort en vluchtig. 

Daarnaast is het vandaag de dag niet 

meer vanzelfsprekend dat we ons 

langdurig verbinden aan organisaties 

en thema’s. We zijn niet meer ergens bij 

betrokken, omdat we dat van huis uit zo 

mee hebben gekregen. Vandaag maken 

we zelf keuzes en die keuzes kunnen 

door de tijd wisselen. We geven geld en 

tijd het liefst aan een kortlopend project.

Verbondenheid met Israël
De Holocaust én de wederopstanding van 

de staat Israël waren de aanleiding dat de 

naoorlogse generaties zich zeer betrok-

ken wisten op het thema Israël. Dan gaat 

het niet alleen over het land, maar ook 

over het volk. En vooral over de trouw van 

God aan Zijn volk. 

Deze verbondenheid wordt door de 

nieuwere generaties niet meer vanzelf-

sprekend zo beleefd. Met enige voorzich-

tigheid gesteld, denk ik dat bovenstaande 

ontwikkelingen daarin een rol spelen. Het 

onderwerp “Israël” leent zich nauwelijks 

om uitgelegd te worden in een filmpje van 

40 seconden op een populaire website.

Waarom? Allereerst, wat bedoelen we 

precies met “Israël”? Is dat een staat, een 

land, een volk, een religie? Daarnaast zijn 

er complexe theologische vragen: Is het 

volk Israël principieel anders dan andere 

volken (vervangingstheologie, tweewe-

genleer)? En er is de politieke situatie: 

het conflict tussen Israël en de Palestij-

nen. Jongere generaties maken zich sterk 

tegen onrecht. En ze volgen websites, 

waarin ook, of vooral, onrecht van de 

Israëlische kant wordt getoond. Vanwege 

de complexiteit kunnen ze dan zomaar 

afhaken.

Naar de toekomst
Als je behoort tot één van de oudere ge-

neraties, dan kan het lastig zijn om deze 

ontwikkeling te begrijpen. Zeker als je 

van harte gelooft dat Gods hand zichtbaar 

is in het overleven van volk en staat. Toch 

ben ik van mening dat het verstandig is 

om met een open blik in de huidige tijd te 

staan. Hoe kunnen we onze jongeren hel-

pen om vandaag op een bijbelse manier 

naar Israël te kijken? 

Twee dingen zijn in het bijzonder belang-

rijk: Gods trouw aan Zijn beloften voor 

Israël (Rom. 11:1-2) én het feit dat we als 

gelovigen uit de volken ingeplant zijn in 

de olijfboom van Israël: het heil is uit de 

Joden (Joh. 4:22). Zonder Israël is er geen 

kerk. 

Nieuwe websites
Als Centrum voor Israëlstudies willen 

we graag tieners en jongeren hierover 

informeren. We denken dat het goed is 

om juist op hedendaagse manieren de 

boodschap te communiceren. Voordat de 

grote vragen aan de orde kunnen komen, 

is het goed om op een laagdrempelige 

wijze ook de jongeren te verbinden met 

Israël. In samenwerking met jeugdorga-

nisaties én andere Israëlorganisaties, zijn 

daarom de volgende twee sites tot stand 

gekomen: 

www.gezegendmetisrael.nl

www.deverkenners.info

Zodat de God van Israël geëerd blijft 

worden. «

Ds. J.H. Bonhof is directeur van het CIS.

Een romanschrijver die dat thema prachtig heeft uitgewerkt, 

is de Joodse Nobelprijswinnaar Isaac Bashevis Singer (1904-

1991). Hij groeide op in het Polen van voor de Tweede We-

reldoorlog en stamt uit een geslacht van vrome rabbijnen. 

In 1935 vlucht hij naar Amerika, vanwege het groeiende 

antisemitisme in Polen. Daar kan hij de verleidingen van het 

moderne leven maar moeilijk weerstaan. Tegelijk blijft het 

geloof van zijn jeugd aan hem trekken en stoort hij zich aan 

de oppervlakkigheid van de Amerikaanse cultuur.

In zijn boek Schimmen aan de Hudson wordt die tweestrijd 

op indrukwekkende wijze beschreven. Het boek gaat over 

joden in New York die worstelen met het leven na de  

Holocaust, en met de erfenis van hun gelovige voorouders 

waar ze in New York amper raad mee weten. Eén van de 

hoofdpersonen is Hertz Grein. Grein heeft veel gemeen met 

Singer.

Het enige dat Grein weerhoudt om te vervallen tot totaal 

cynisme, is het voorbeeld van zijn vader. Aan een joodse 

kennis vertelt hij:

Zijn voorbeeld is voortdurend voor mijn ogen, en hoe 

ouder ik word, hoe meer ik gedwongen ben om aan hem 

te denken. Hij was ook een man van vlees en bloed, maar 

hij leefde een heilig leven. Hij bracht alles in praktijk wat 

de joden en de christenen prediken. Zonder enig vertoon 

keerde hij de andere wang toe. Telkens als ik wanhopig ben 

over de mensheid in het algemeen en over mijzelf in het 

bijzonder, denk ik aan hem en vraag ik me af: Hoe heeft hij 

kunnen bestaan? Wat maakte hem tot wie hij was? Hij was 

niet uniek, trouwens. Onder degenen die Hitler uitroeide 

waren er tienduizenden heiligen. […]

Ze bestonden, en dat is het bewijs dat ze nog steeds kunnen 

bestaan. In het hart van de darwinistische jungle, midden in 

het slachthuis, leefden heilige mensen die ijverig vermeden 

anderen te kwetsen in hun gedachten, laat staan met een 

woord.

De boeken van Singer zijn nog steeds actueel en houden 

ook de kerk een spiegel voor. Zijn we in het volgen van 

Christus niet te veel compromissen aangegaan? «

Gertjan de Jong is storyteller bij jongerenplatform BasiC, 

onderdeel van het Interkerkelijk Kenniscentrum (IKC).

Israël en de jongere generaties Heiligen in het slachthuis

Joan Bonhof Gertjan de Jong

samen werken kijk op Israël

BasiC: een community die je uitdaagt tot een leven dat 

dieper gaat, ‘back to BasiC’. (www.basi-c.nl).

Op een laagdrempelige  
manier jongeren  

verbinden met Israël

Veranderingen in kerk en maatschappij voltrekken zich op dit moment in razend tempo. Dat geldt voor de techno-
logie, maar met de techniek verandert ook ons gedrag. Hoewel de veranderingen de oudere generaties zeker niet 
voorbijgaan, zijn ze vooral zichtbaar bij de jongeren. De vraag is: Hoe betrekken we de komende generaties bij het 
gesprek van de kerk met Israël?

http://www.gezegendmetisrael.nl
http://www.deverkenners.info
http://www.basi-c.nl
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U wordt door niemand verwacht
Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwamen circa 5500 joden terug uit de werk- en vernietigingskampen. Zo’n 
25.000 joden overleefden de bezetting door onder te duiken. Hoe verging het hen na de oorlog? Daarover  
publiceerde Michal Citroen vorig jaar een onthullend en onthutsend boek: U wordt door niemand verwacht.

Citroen studeerde geschiedenis en is 

programmamaker bij de VPRO. U wordt 

door niemand verwacht verscheen eerder 

in 1999, maar werd vorig jaar herzien 

uitgegeven. Het boek is wat rommelig 

en wijdlopig. Ook is hier en daar goed 

te merken wat de auteur zelf in een 

interview zegt, namelijk dat zij nog boos 

kan worden over de gang van zaken. De 

inhoud is echter zeer de moeite waard 

om kennis van te nemen.

Citroen, zelf van joodse afkomst, heeft 

– toen het nog kon – velen die de con-

centratiekampen en onderduikadressen 

overleefden uitvoerig gesproken. Hun 

verhalen, ingebed in de resultaten van 

onderzoek in archieven en literatuur, 

vormen het hart van haar boek.

Dubbel leven
De naoorlogse jaren vormden een 

periode van werken en niet zeuren. Er 

was geen ruimte en openheid om te 

delen wat mensen hadden meegemaakt. 

Iedereen had het zwaar. Wederopbouw, 

Koude Oorlog en de Indonesische deko-

lonisatiepolitiek eisten de aandacht op.

Joden probeerden na de oorlog zelf 

het beste van hun leven te maken. 

Velen probeerden ‘dubbel te leven’, 

iets in te halen van verloren jaren. Zij 

gaven zich geen tijd om na te denken. 

Citroen signaleert dat velen te veel van 

zichzelf vroegen. Er was sprake van 

een opeenstapeling van problemen: 

slechte gezondheid, onverwerkte stress, 

kapotte gezinnen, uitgeholde relaties 

en aanzienlijke materiële schade. De 

verdringing van onverwerkte ervarin-

gen leidde later tot ernstige psychische 

stoornissen.

Niels van Driel

Bewariërs
Frappant is dat in de naoorlogse samen-

leving van diverse zijden werd gecon-

stateerd dat het antisemitisme sterker 

aanwezig was dan ervoor. Veel Nederlan-

ders waren bezorgd over bevoorrechte 

posities die de joden na de oorlog mis-

schien weer zouden gaan innemen. Het 

lijkt erop dat de Duitse propaganda effect 

heeft gehad.

Buren en bekenden weigerden spullen 

die joden bij hen in bewaring hadden 

gegeven of die zij zelf uit hun huizen had-

den gehaald, terug te geven. Zij heetten 

‘bewariërs’, een samenstelling van bewa-

ren en ariër. Uit sommige monden is op-

getekend dat zij te horen kregen: ‘ze zijn 

zeker vergeten je te vergassen.’ Citroens 

boek vertelt gelukkig ook van mensen die 

met een bloemetje op de stoep stonden, 

blij dat hun buren het overleefd hadden.

Falende overheid
De staat is verantwoordelijk voor al zijn 

burgers. Hoe stelde de Nederlandse 

overheid zich op? Citroen laat zien hoe zij 

faalde in het terughalen van de kampo-

verlevenden en tewerkgestelden, in de 

opvang en re-integratie. In de teruggave 

ook van joodse goederen: tijdens de 

oorlog werd hun voor zo’n 650 miljoen 

gulden ontroofd.

Citroen wijst er terecht op dat de overheid 

net na de oorlog nog niet de rol had die zij 

met de komst van de verzorgingsstaat op 

zich ging nemen. Particuliere kringen en 

verbanden waren verantwoordelijk voor 

de zorg voor hulpbehoevenden en voor 

wederopbouw. Toch ziet zij veel reden 

voor kritiek op het overheidshandelen. 

Recent is in onder meer Amsterdam uitge-

zocht dat de gemeente joodse huiseigena-

ren die terugkeerden boetes in rekening 

bracht voor niet-betaalde erfpacht tijdens 

de oorlogsjaren.

Spiegel
U wordt door niemand verwacht is een 

boek met een boodschap. Uiteraard over 

antisemitisme, maar ook over kenmerken 

van de Nederlandse samenleving die 

nog altijd herkenbaar zijn: formalisme, 

bureaucratie, opportunisme, gebrek aan 

menselijke maat en aan ambtelijk initia-

tief. Citroen wil haar lezers dan ook een 

spiegel voorhouden. Zij ziet ‘terugkerende 

mechanismen’ in de politieke beslissing 

om alleenstaande kinderen op een Grieks 

eiland te laten ‘barsten’ en in het onrecht 

dat in de Toeslagenaffaire aan het licht is 

gekomen. «

N.a.v. Michal Citroen, U wordt door 

niemand verwacht. Nederlandse joden na 

kampen en onderduik, Alfabet Uitgevers, 

Amsterdam 2021, 448 blz., € 24,99.

gelezen


