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gelezen

(voorzitter deputaatschap Kerk en Israél)

Ton van der Wekken

Bijbellezen met het oog op Israél

God openbaart zich als de God van Israél. Zo wil Hij gekend zijn, ook door christenen. Ik denk dat dat

een goed uitgangspunt is. Helaas is het niet vanzelfsprekend. Zeker als je bedenkt wat er allemaal in

Israél, Gaza en het Midden-Oosten gebeurt, kan het soms lastig zijn om de Bijbel te blijven lezen ‘met
het oog op Israel’. Het dagboek De Bijbel lezen met het oog op Israél helpt hierbij.

Wanneer de aandacht voor Israél af-
neemt of wanneer de aandacht voor
Israél negatief wordt, dan lopen we
het gevaar dat de vervangingstheo-
logie in alle hevigheid zal terugkeren.
Ik hoef u niet te vertellen waartoe die
heeft geleid. Daarom is het van groot
belang om Israél in onze theologie én
ons geloofsleven de plaats te geven
die het toekomt.

De schrijvers van dit dagboek willen
daar hun bijdrage aan leveren. Vaak
lezen we de Bijbel met het oog op
onszelf. Natuurlijk is het van groot
belang om je af te vragen wat God in
Zijn Woord ons persoonlijk te zeggen
heeft. Maar zo lopen we het gevaar
dat we God, die de Schepper is van
hemel en aarde en Zich openbaart
als de God van Israél, te veel in het
kader zetten van de dingen waar wij
mee bezig zijn of behoefte aan heb-
ben. Met behulp van dit dagboek lees
je de Bijbel van Genesis tot Openba-
ring met het oog op Israél. Daarom
ben ik blij met deze uitgave.

Rode draad

De auteurs hebben verschillende
achtergronden, maar de rode draad
is de unieke positie van het Joodse
volk en Gods leiding met hen, in

de tijd van de Bijbel, maar ook nu

en in de toekomst. Voor het prak-
tische gebruik is elke overdenking
voorzien van een leesvraag en een
verdiepingsvraag. De leesvraag helpt
bij het lezen van het Bijbelgedeelte,
terwijl de verdiepingsvraag soms
gericht is op grotere verbanden in de
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Bijbel en soms op je eigen geloofs-
leven of je staan in deze wereld.

Dit dagboek wil helpen om oog te
krijgen voor Gods verkiezing van
Israél met het oog op de hele schep-
ping. Daardoor krijg je oog voor de
trouw van God, een trouw die zo
duidelijk zichtbaar is geworden in
het zenden van de Messias van Israél,
onze Here Jezus Christus!

Zelf ben ik zeer geraakt door het
stukje over Handelingen 15:1-21
waarin gesproken wordt over de mi-
nimumeisen die aan de niet-Joodse
christenen wordt gesteld. Dan gaat
het om de zogeheten noachitische
geboden. Daar willen de apostelen
niet van afwijken.

Helaas heeft de kerk zelfs de mi-

nimale eisen spoedig losgelaten.
Daarmee verdween het besef van op
een speciale manier met Joden ver-
bonden te zijn. Al in de tweede eeuw
werd de zaak omgekeerd, met alle
pijnlijke gevolgen van dien. De Joodse
volgelingen van Jezus werd verboden
om de door God geboden besnijde-
nis, spijswetten en Bijbelse feesten in
acht te nemen. Met deze stap heeft
de kerk zich losgemaakt van Israél. Is
er nog een weg terug? Dat is de vraag
die mij steeds bezighoudt.

Invalshoeken

Dit dagboek is een inhoudelijke, lees-
bare en verzorgde uitgave. Doordat
er verschillende auteurs aan hebben
meegewerkt krijg je verschillende
invalshoeken en deze brengen ook
weer tot nadere bezinning. Vanuit
onze kerken hebben verschillende
auteurs aan dit dagboek meege-
schreven. Dat geeft altijd weer iets
van herkenning.

Graag had ik in deze uitgave nog
een tekstregister willen zien om wat
gemakkelijker teksten op te kunnen
zoeken en te vergelijken. Voor het
overige raad ik u aan om dit boek

te kopen en te gebruiken. Het zal u
helpen om de rode draad van Gods
trouw nog beter te verstaan. «
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