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inhoud

Bij de foto op de voorpagina:

Overal in Israël herinneringen aan de 
gijzelaars. Op de voorpagina Kfir Bibas (1), 
de jongste gijzelaar in handen van Hamas. 
Ook zijn broertje Ariel (5) en zijn ouders 
zitten vast in de Gazastrook, als ze nog 
leven. De grootouders werden op 7 oktober 
vermoord.

actueel

Vergeef ons, onze Vader, want  
wij schoten tekort, scheld ons kwijt,  

onze Koning, wat wij misdreven;  
want kwijtscheldend en vergevend zijt Gij. 

Gezegend Gij, Heere, Genadige,  
die zoveel vergeeft.

De zesde bede uit het Achttiengebed
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Voor legaten en schenkingen kunt u contact opnemen met de 
penningmeester, hij geeft ook gaarne informatie over diverse  
aan te bevelen projecten.

Verbonden is een uitgave van het 
deputaatschap Kerk en Israël van de 
Christelijke Gereformeerde Kerken in 
Nederland. Aan Verbonden ligt de visie 
ten grondslag dat kerk en Israël diep en 
voorgoed verbonden zijn. Het blad biedt 
bezinning op kerk, Israël en jodendom en de 
ontmoeting hiertussen. Het deputaatschap 
is een van de partners in het Centrum 
voor Israëlstudies (CIS). Een door het 
CIS uitgezonden Israëlconsulent geeft in 
Jeruzalem gestalte aan deze ontmoeting en 
doet hiervan in Verbonden geregeld verslag.

Maar daar hebben sommigen in Nederland geen bood-
schap aan. Ze grepen juist díe datum aan om hun tegenge-
luid te laten horen: ‘From the river to the sea, Palestine will be 
free.’ Als het daarbij gebleven was, was het diep triest. Maar 
helaas was het nog erger dan dat.

Traumatisch
Op de Dam kwamen mensen samen om de slachtoffers van 
de Hamasterreur te herdenken. In koelen bloede werden 
Israëli’s, Arabieren, Amerikanen en arbeidsmigranten uit 
Azië afgeslacht. Daarbij kwam dat vele vrouwen en meisjes 
werden verkracht voordat ze vermoord werden, zoals de 
documentaire Screams Before Silence in beeld brengt. Het 
lijkt een vooropgezet plan van Hamas te zijn geweest .
Een andere documentaire, gemaakt vanuit het perspec-
tief van de jongeren die op het dansfestival waren, We Will 
Dance Again, laat zien wat daar gebeurde. De rillingen lopen 
over je rug als je alleen al de trailer bekijkt. Nooit mag dit 
kwaad gebagatelliseerd of vergeten worden! Daarom waren 
velen samengekomen in Amsterdam.

Berichtgeving
Er was een groep die vond dat juist op 7 oktober een ander 
geluid gehoord moest worden. Zo stonden er die dag twee 
groepen die iets duidelijk wilden maken. De boodschap die 
ze uitdroegen, was een verschil van dag en nacht.
Op een blog van de NOS was daar het volgende over te 
lezen: ‘In Amsterdam zijn vanmiddag rond de pro-Israël-
manifestatie en de pro-Palestina-demonstratie zo’n 320 
mensen aangehouden, meldt de politie. Twintig van hen 

zijn gedurende de dag voor “allerhande feiten” aangehou-
den, zoals het verstoren van de openbare orde, belediging 
en het afsteken van vuurwerk. Zij zijn naar een cellencom-
plex overgebracht.’ 
Wat een misleidend bericht van de NOS! Het is helder dat 
de arrestaties niet plaatsvonden ‘rond’ de beide even-
ts, maar bij of vanuit de pro-Palestina-demonstratie. De 
herdenking op de Dam verliep vredig en waardig. Er werd 
gezongen en gebeden. Er werd een grote vlag van Israël uit-
gerold. Geweldsverheerlijking was er niet te vinden. Maar 
zoals zo vaak verdoezelde de NOS weer de feiten. Zelfs de 
weergave in de media kan een verschil van dag en nacht 
zijn met wat er werkelijk gebeurd is. Inmiddels is bekend 
dat er flyers werden uitgedeeld waarop de terreur van  
Hamas werd geprezen. Over antisemitisme gesproken… «

Lieuwejan van DalenVerschil van dag en nacht
Soms zie je in Nederland dingen gebeuren die je nauwelijks kunt geloven. Ik denk aan de gebeurtenissen 
op 7 oktober jl. Op diverse plekken in ons land werden de Israëlische slachtoffers van de terreuraanval  
van Hamas herdacht: kinderen, jongeren en ouderen. In Israël spreekt men van de ‘grootste ramp na  
de Holocaust’. Het land is verscheurd. Het volk is getraumatiseerd.

Joodse symbolen
Smeekbeden
In het ‘Achttiengebed’, het joodse hoofdgebed, staan enkele smeekbeden waarin om de 
komst van Gods Koninkrijk  wordt gevraagd.  Zo vraagt men om inzicht en wijsheid om 
te kunnen onderscheiden waar het op aankomt in ons leven.  Echt inzicht  wordt ont-
vangen van God vanuit de Thora. Het voert terug tot avoda, dienst aan God en de naaste. 
Wie terugkeert tot de Thora ontdekt zijn gebrek aan inzicht en zijn overtredingen. Hij 
doet boete en smeekt om vergeving bij God die als goël, verlosser, wordt aangeroepen. 
Ook Jezus leerde bidden ‘en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.  
Op de foto een ‘Zoon der wet’ die Thora studeert en gebedsriemen draagt.

Een pro-Hamas demonstratie in Amsterdam met het antisemi-
tische stereotiep van Joden als moordenaars van Palestijnse 
kinderen (beeld: Alfred Muller)


