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Bij de foto op de voorpagina:

Jeruzalem  is, evenals het land Israël, 
dagelijks in het nieuws. Helaas niet omdat 
de stad zijn naam eer  aandoet als ‘stad van 
vrede’. Integendeel, telkens weer worden we 
geconfronteerd met conflicten. De foto op 
de voorpagina laat duidelijk zien dat het nu 
om conflicten tussen Joden en Palestijnen 
gaat. De moskeeën op het voormalige 
tempelplein en de synagogen in de Joodse 
stad op de achtergrond staan model 
voor wat er in Gaza en op de Westbank 
gebeurt. En de volken waar wij toe behoren 
stimuleren het zoeken naar vrede niet. We 
zien machteloos toe.  Zelfs wij christenen 
vergeten acht te slaan op de woorden van  
Jezus: ‘zalig de vredestichters, want zij zullen 
kinderen van God genoemd worden’.

actueel

Wees voorzichtig met machthebbers, want 
zij benaderen mensen alleen als ze hen 
nodig hebben. Zij  lijken als vrienden te 
zijn wanneer zij er belang bij hebben. Ze 

staan anderen echter niet bij wanneer die 
in nood zitten.

Spreuken der vaderen
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Verbonden is een uitgave van het 
deputaatschap Kerk en Israël van de 
Christelijke Gereformeerde Kerken in 
Nederland. Aan Verbonden ligt de visie 
ten grondslag dat kerk en Israël diep en 
voorgoed verbonden zijn. Het blad biedt 
bezinning op kerk, Israël en jodendom en de 
ontmoeting hiertussen. Het deputaatschap 
is een van de partners in het Centrum 
voor Israëlstudies (CIS). Een door het 
CIS uitgezonden Israëlconsulent geeft in 
Jeruzalem gestalte aan deze ontmoeting en 
doet hiervan in Verbonden geregeld verslag.

Het waren honderden Palestijnen die 
eind maart met vlaggen en spandoe-
ken in de straten van Noord-Gaza 
riepen: ‘Weg met Hamas!’ Tegelijk 
riepen ze om het aftreden van de 
Hamasleiders en het beëindigen van 
de oorlog. Volgens de BBC was dit het 
grootste anti-Hamas-protest in Gaza 
sinds het begin van de oorlog met 
Israël.

Gevaar
Wat wij in het Westen niet beseffen, 
is welke gevaren er voor de mensen 
daar aan zulke demonstraties kleven. 
Hamas regeert namelijk met ijzeren 
hand. Elke vorm van kritiek wordt meteen en hardhandig 
de kop ingedrukt. Deze terreurorganisatie terroriseert 
allereerst de eigen bevolking.
De BBC meldde dat er gemaskerde Hamas-militanten, 
sommigen met geweren en anderen  met wapenstokken, 
ingrepen en de demonstranten met geweld uiteendreven. 
Een aantal betogers werd aangevallen en mishandeld. Kort 
gezegd: tegen Hamas protesteer je alleen met gevaar voor 
je eigen leven!

Afschrikwekkend
Wat doet Hamas in zo’n geval? Dat weten we inmiddels 
ook: er wordt een afschrikwekkend voorbeeld gesteld. In 

dit geval betrof het Uday Al Rabbay. 
Deze jongeman werd kort na zijn 
deelname aan een protest ontvoerd. 
Enkele dagen later werd zijn bebloe-
de, doodgemartelde lichaam ge-
dumpt op de stoep bij zijn familie.
Een tegenstander van Hamas zei: 
‘Foto’s tonen open wonden en blauwe 
plekken op zijn bebloede lichaam. 
Hamas onderdrukt mensen op een 
brute manier. Zoals een hond met 
een touw om zijn nek sleepten ze hem 
naar de voordeur van zijn huis en ver-
telden aan zijn familie: “Dit is de straf 
voor wie zich tegen Hamas keert”.’

Nederland
Na 7 oktober 2023 is er op universiteiten en stadspleinen 
in Nederland flink gedemonstreerd. Tegen Israël wel te 
verstaan. Bij sommige protestmarsen waren ook Hamas-
vlaggen zichtbaar. Dat de activisten in het Westen zich 
nog altijd niet tegen Hamas uitspreken, roept de vraag op 
hoezeer zulke demonstranten zich werkelijk het wrange lot 
van de Palestijnen aantrekken.
Hoe dan ook, de Gazanen kopen er niets voor. Eerst moe-
ten ze bloeden onder het juk van Hamas. Terwijl zij naar 
Hamas wijzen als de verantwoordelijke, worden ze in de 
steekgelaten door ‘bondgenoten’, die louter de schuld bij 
Israël willen leggen. Het is niet te bevatten. «

Lieuwejan van DalenProtest in Gaza
Niet zo lang geleden vond er een unieke gebeurtenis plaats in de Gazastrook: er werd gedemonstreerd. 
Deze keer niet tegen Israël, want dan was het niet uniek geweest. Protesten tegen de ‘zionistische 
bezetter’ klonken al vele malen in Gaza. Dit was een protest tegen de enige partij die het daar voor het 
zeggen heeft: Hamas.

Joodse symbolen
De Talliet
De talliet of gebedsmantel is een rechthoekig doek met zwarte of blauwe strepen. Hij wordt 
gedragen bij het morgengebed in de synagoge. De voorzanger draagt hem bij alle gebeden, dus 
ook bij het achttiengebed waarvan het vijfde en zesde gebed luiden: 

5 Doe ons omkeren, onze Vader, tot uw Thora 
en breng ons nader, onze Koning, tot uw dienst 
en voer ons in volledige omkeer terug 
tot voor uw aangezicht. 
Gezegend gij, Heer, die de omkeer wil.

6 Vergeef ons, onze Vader, want wij schoten tekort, 
scheld ons kwijt, onze Koning, wat wij misdreven; 
want kwijtscheldend en vergevend zijt gij.
Gezegend gij, Heer, 
Genadige, die zoveel vergeeft.

Uday Al Rabbay


