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Kibboets Be’eri is één van de kibboetsen die het zwaarst 
getroffen zijn op 7 oktober. In deze kibboets woon-
den ongeveer 1100 mensen, waarvan er in totaal 101 
vermoord zijn en 32 gegijzeld zijn, waaronder ook de 
zus van Yaya. Volgens het leger hebben ongeveer 340 
terroristen de kibboets geïnfiltreerd en zijn er meer 
dan 100 gedood tijdens de gevechten. Yaya vertelt zijn 
verhaal van de bewuste dag, terwijl we door de kibboets 
lopen. “Om 6.29 uur werd ik wakker en hoor ik de raket-
ten. Ik ga naar buiten.” Na ongeveer 15 minuten komt er 
een bericht dat ze zichzelf moeten opsluiten, omdat er 
terroristen gesignaleerd waren. Yaya heeft zich die dag 
verstopt in hun huis en werd ’s avonds pas om 20.45 uur 
(!) gered door het leger.
De eerste plek waar we stilstaan is de plek waar vroeger 
de tandartskliniek heeft gestaan. Een gapend gat her-
innert nog aan deze plek. Yaya vertelt: “In de kibboets 
is er een beveiligingsteam waarvan de leden gewapend 
zijn. Een lid van dit team, met dezelfde naam als Yaya, is 
op weg naar de kluis waar de wapens liggen, maar ziet 
dat  dat een ander lid van het team aangevallen wordt 
door een terrorist. Samen met anderen verdedigt hij de 
kliniek met de wapens die ze wel hebben. De tandarts-
kliniek wordt namelijk de plek waar mensen naar toe 
gebracht worden die gewond zijn geraakt. ’s Middags 

om 14.00 uur is de munitie om zich te verdedigen op en 
komen de terroristen de kliniek binnen en doden daar 
5 mensen. Twee mensen overleven het, waaronder de 
eerdergenoemde Yaya.” Later wordt duidelijk dat het 
leger rond 14.00 uur bij de poort van de kibboets was, 
maar niet naar binnenging.

We wandelen verder door de kibboets en komen 
opnieuw bij een lege plek. Yaya: “Dit was het huis van 
mijn zus, Raaya Rotem. Zij werd op 7 oktober gekidnapt 
samen met haar dochter Hila (14) en haar vriendin Emily 
(10). Kort na 7 oktober werd er tegen ons gezegd dat 
mensen gezien hadden dat Hila en Emily niet meer leef-
den. Maar na drie dagen begon ik te twijfelen, want er 
was geen DNA gevonden.” Na een maand werd duidelijk 
dat ze gegijzeld werden in Gaza. Uiteindelijk zijn bij de 
gijzelaarsdeal in november 2023 eerst Hila en Emily vrij-
gekomen, een paar dagen later werd ook Raaya vrijge-
laten. Het huis waar ze woonden was in brand gestoken 
en is inmiddels afgebroken.

Het inmiddels afgebroken huis van Raaya.

Een bezoek aan kibboets Be’eri
Eind maart waren we te gast bij Yaya en Mei. Yaya en Mei woonden tot en met 7 oktober 2023 in 
kibboets Be’eri. Yaya was op die dag in Be’eri en heeft zich van het begin van de aanvallen van Hamas 
tot ’s avonds 20.45 uur verstopt in zijn woning, Mei was diezelfde dag in China. We hebben Mei leren 
kennen via de Ulpan (taalschool) waar we Hebreeuws leren. Op dit moment wonen ze in kibboets 
Hatzerim. Toch dromen ze ervan om op termijn weer terug te keren naar kibboets Be’eri. In dit 
artikel hun verhaal.

Nee, de titel is geen typefout, maar legt de vinger bij 
een ontwikkeling die ik in mijn contacten met kerken-
raden en predikanten regelmatig tegenkom. Asemitis-
me, ik zou het willen omschrijven als Israël-loosheid. 
Een knap staaltje, want in een gemiddelde kerkdienst 
klinken woorden als ‘Israël, ‘Joden’, ‘Jeruzalem’ talloze 
malen. Israël is overal aanwezig in de liturgie, of het nu 
door de Schriftlezing is – de Bijbel is een joods boek – , 
door de Psalmen die we meezingen met Israël, door de 
hogepriesterlijke zegen aan het eind. Maar toch zie en 
hoor ik dat aandacht voor Israël vermeden wordt.

In het licht van de aanhoudende actualiteit van het Isra-
ëlisch-Palestijnse conflict weten velen niet goed wat ze 
ermee aan moeten, en gaan – om gedoe te voorkomen – 
het onderwerp maar het liefst helemaal uit de weg. Uit 
een in 2023 gehouden enquête in de PKN over antisemi-
tisme bleek dat sommige voorgangers moeite hebben 
met voorgaan op Israëlzondag en zich daarom bewust 
niet laten inroosteren op de eerste zondag van oktober.

Is dat echt alleen een gevolg van de politieke omstan-
digheden of wreekt zich misschien ook een verkeerde 
blikrichting? Kunnen we in de kerk alleen maar over Is-
raël spreken als ze zich – naar onze maatstaven – keurig 
gedragen óf als ze zijn vermoord?

Natuurlijk hoef je het niet met alle kritiek oneens te zijn, 
maar we leven nog altijd tussen de tijden. Israël is nog 
niet tot haar definitieve bestemming gekomen, evenmin 
als de kerken trouwens. Laten we wat dat betreft vooral 
in de spiegel blijven kijken. Voldoen we zelf wel aan 
onze hoge roeping? Lukt het ons als kerken om gestalte 
te geven aan de opdracht een stad op een berg en een 
licht op de kandelaar te zijn?

 En ondertussen niet vergeten dat de verbondenheid 
met Israël niet gegrond is op de meerwaarde van het 
Joodse volk in zichzelf, maar op de verkiezende God, die 
met Israël en de volken zijn plan volvoert en zijn wereld-
wijde sjaloom zal doen doorbreken! «
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Yaya: “Het verbrande huis dat je daar ziet is het huis 
waar ik opgroeide.” Iets naar rechts is er weer een open 
plek. Op dit plek stond het huis van een oude man. Hier 
werd de zus van Yaya een tijdje vastgehouden voordat 
ze meegenomen werd naar Gaza. We komen dichter bij 
het hek om de kibboets aan de kant van Gaza. Hier zijn 
nog veel meer sporen van verwoesting te zien. Eerst 
werd er hier gedood en gekidnapt. Later volgden de ge-
vechten met het leger. In de gevechten om Be’eri zijn er 
18 soldaten gesneuveld, 8 politiemensen en 5 mensen 
van het Rapid Response Team.

Een banner met daarop Mattie en Amir Weiss.

We komen aan bij het huis van Mattie Weiss. Mattie was 
de juffrouw van Yaya als kind. Samen met haar man 
Amir is zij vermoord op 7 oktober. Het is duidelijk dat 
hier zwaar gevochten is. En ook elders zien we de insla-
gen op gebouwen. Op de verschillende huizen hangen 
ook banners met daarop de namen van degenen die 
er leefden en vermoord of gegijzeld zijn. Onder andere 
ook op het huis van Manny Goddard. Recent werden er 
delen van zijn lichaam teruggevonden in Gaza.
Hier eindigt mijn verslag van een indrukwekkende rond-
leiding door het zwaar getroffen Be’eri. Aangrijpend om 
de verwoestingen met eigen ogen te zien. «

Het huis van Manny Goddard.

Yaya en Mei.
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